mayac 


© Hükümet, muhalefet, siyasi partiler, komutanlar, 


anayasal ve demokratik kuruluşlar ve basın törene katıldı 


© Gazeteci Turhan Aytul: “Öldürülmek istenen Türk demakrasisidir 

je ipekçi nin bos kalan kösesi 

DURUM” cenazenin önünde 

taşmıyordu 

o Burhan Felek, kendisine başsağlığı dileyen Ecevit'e şöyle diyordu: “Artık kükreyin Bülent Bey” 

ie MHP çelenkleri camiye 

getirildiğinde büyük uğultu oldu 


HABER MERKEZİ 


"YAKALARINI BIRAKMAYACA 


GIZ" Milliyet gazetesi önünde Abdi İpekçi için düzenlenen törende büyük sessizliğin içindenbu ses yükseldi. Abdi 


İpekçi'yi uğurlayan, ğ herkesin yüreğindeki sesti bu Barışın ve birliğin savunucusu değerli gazeteci Abdi İpekçi'yi demokrasinin şehidi olarak bayrağa sardık ve uğur ladık. 30 yıllık gazeteci Babıali yokuşu nu ilk kez istemeyerek, kendi iradesi * dışında indi 
Yokuş, böylesine kalabalığa ilk kez tanık oldu. Ve Osmanlı'dan bu yana bu kadar çok sayıda yetkili ilk kez Babıali'de biraraya geldi Herkes oradaydı. Hükümet,mu halefet komutanlar, siya si partiler, parlamenterler kuruluşlar profesörler ve basın. Babıali gazeteci kaynıyordu Gelenlerin yürekleri ağlıyordu önce 


ayamayan 


iğ 


azeye katılanlar soruyordu: “Denge ve uzlaşma siyaseti daha ne kadar devam edecek pl mİ sxa 


bir 


nü doldurdu. Sıkı bir kimlik kontrolü yapılı vordu Gazeteciler ve 


kişiler, İpekçi'nin bu topluluğa 


n önündeki amadan önce 
'i ziyaret 


ment Kara 

can'ın odasına çıkıyordu İpekçi'nin eşi, kızı oğ- 

u ve sekreteri de bu 


kapının önündeydi İPEKÇİ'NİN ODASI 


Milliye ları açıktı 


; E j * > 1 ; 7 
Demirel'in Türkeş” e uzattığı el ülkemize pahalıya mal oluyor Bu destek en çok Rusya'nın ülkemizdeki gerici iç savaş siyasetine yarıyor 


Devamı Say.5. Su,1'de 


parlamenterler, öğretim üyeleri, 


Hikmet Cetin, iki 


büyük partinin biraraya 


gelmesini savundu 


© DevletBakanı Sükan dü Ecevit'le Demirel'in anarşiye karşı ortak tutum almasını istedi 


Bahtiyar hükümetinde görev almayıreddeden generai Feridun Cem: 


“İran'da çözüm ordu ve 


muhalefetin uzlaşmasıdır 


@ Bahtiyar, Rusya'nın görüşme 


f 


isteğini reddetti 


Homeyni'nin basın toplantısından izlenimler 


Homeyni, Bahtiyar” la görüşmemekte ısrar ediyor 


Çiğdem Kömürcüoğlu ü dü de ga evizyon kameramanı 


fotoğrafçı ve te 


zeleci katıldı 
Brezilya'dan 


Vadar dünyanın 


Devamı sa.7, sü,4'de) 


dapcuya'ya 


Sabit Yürürdurmaz 


Tahran'dan bildiryor İran'da üç hafta önce kurulan Bal 


kü yı reddeden Feri dun Cem, ordu ile muha n laşması halinn'daki bunalımın ceğini söyledi indiği gibi, Şahpur Bahti yar tarafından kuru- 


metinde görev 


General 


lan mette 

Cem'e Savunma Ba 

ğı görevi verilmiş, ancak İran General bu hükü 


mette almayı kabul etmemişti. General Cem, görevden ordu ile muha lefet arasında çıkabilecek bir sürtüşmenin içinde 


görev 


ılmak istemediğ: için iDevamı sa.7, sü.3'de) 


44 karsa kar: 


HABER MERKEZİ Cumhuriyet Senato su'nda yapılan Başbakan lık Bütçesi görüşmelerinde konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, "iki büyük partinin bir araya gelerek şiddet eylemlerine karşı çıkmaları gerektiğini" söyledi. 
Cumhuriyet Senatosu" ja Başbakanlık Bütçesi ülerek kabul edildi 


gür jimi tehdit etme 


vam edeceğiz" şeklinde konuştu 
Hikmet Çetin şunları 


Devamı sa.7, sü.3'de) 


Moskova, Çin-ABD Ortak Bildirisine tepki gösterdi 


Rusya, ABD'nin Deng”le tehlikeli bir oyun oynadığını iddia etti 


DIŞ HABERLER 

SER VİSİ 

Sovyetler Birliği ABD'yi, Deng Siao Ping' le tehlikeli bir oyun oy namakla suçla e Brej nev'in SALT l'yi imza lamak üzüre Washington me olasılığının zayıf- 
(Devamı sa.7, sü.6'da) 


` 


5 Şubat 1979 


anlı, ere a SESLENİYOR 


ae 


Biz neyiz öyleyse... 


Biz, yani Anadolu'nun kahrını çeken, güç koşullar altında bir kamuoyu yaratmaya çalışan kendi halinde küçücük birer yerel basınız diye yörelerimizde geçiniriz. 


Geçiniriz ama gelin birde bizlere sorun bakalım ne denli uğraş insanlarıyız. Şahsen ben 3.2.1969 tarihinden beri Yalvaç'ta yerel basın olarak görev yapmaktayım. Askerliğimi yaptım, vergimi verdim, iş yaşamım ise Anadolu insanı düzeyinde. Farklı bir yanım yok diğer Anadolu insanların- dan. 


Yöredeki halkım bana gazeteci der, Maliyede kayıtlarım gazeteci, yazdığım yazılarımdan dolayı mahkemelerde suç işlemişsem gazeteci diye tutanaklara geçer... Vergimi, mahkemeden cezamı, halkımdan selamımı gazeteci diye alır veririm ama gelin görün ki, kendimi gerek Basın İlan Kurumuna gerekse Basın Yayın Gehel Müdürlüğüne gazeteci olarak onaylatamadım. 


Ruşen özgül 
Oz Yalvaç Gazetesi Sahibi 


Bu ne denli iştir, hemi de şaşılası biriş.... 

En azından 3-4 kez başvuruda bulundum sarı basın kartı almaklık için... Ama vermediler, gazeteci değilsin diye. Ama vergiye geldi mi bastırırlar gazeteci diye, cezaya geldi mi bastırırlar gazeteci diye... Hiç demezler ki bu adamı gazeteci olarak bilmeklik için önce sarı basın kartı var mı, yok mu?... 

Başvurursun, sarı basın kartı alamazsın ilgili dairelerden... Ama sıra vergiye, cezaya geldi mi, gazetecisin, arkadaş derler, Aklıma salt Aziz Nesin ustamızın "Yaşar, Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı” geliyor inanır mısınız. 

Soruyorum bay ilgililere; sopaya gelince gazetecisin, sövgüye gelince gazetecisin, amma sarı basın kartına geldi mi sıra, gazeteci değilsin... 

Peki o halde soruyorum, tüm Anadolu'daki arkadaşlarım adına soruyorum... 

Biz neyiz öyleyse? 

Yanıt bekliyoruz, ben ve benim gibiler... 


BARTIN Gazetesi sahibi, Genel Yönetmeni ve Sorumlu Yazı işleri Müdürü Esen Aliş: 


“Biz indirimli kağıt değil, paramızla devletten kağıt istiyoruz” 


Mehmet Çubukçu 


Yüzlerce gazete 3 gazeteye tercih edilemez. 

Gazete kâğıdı yokluğu yerel basına güç günler yaşatıyor. 

Yazarlar Sendikasının yaptığı araştırmaya göre boyalı basının yalnız Pazar eklerinin kaldırılması ile Türkiye'nin kitap kâğıdı ihtiyacı karşılanıyor. 

Anadoluyu temsil eden yüzlerce gazete, yıllardan beri güç koşullar altında görev yaptığı yetmediği gibi, gittikçe büyük sorun haline gelen kâğıt yokluğu ile de yayınlanamamak tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmıştır. 

Güç koşullar altında hiçbir yardım görmeden gerçek gazetecilik yapan Anadolunun bu gazetelerini 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YAYINLARI 


Genel Dağıtım Halim Saa tare Celal Üst 


(rd R-DA Hamam So Sok. 4 Cağaloğlu-İstanbul 


İSTANBUL 


LENİN ei ortaya koyan bu temel eserin ve DEVRİM çevirisi 


KAYSERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Kayseri'de tamamen yerli imalat olarak ku- 


kimse ne pahasına olursa olsun susturamayacaktır. 

Biz indirimli kâğıt değil, paramızla devletten kağıt istiyoruz. Tombala çektirmek, kupon kestirmek için değil, Anadolunun, memleketimizin sesini, sorunlarını duyurmak için kâğıt istiyoruz. Ne holdingler, ne sektörler, ne milyonlar, yiğit Anadolu basınını engelleyemeyecektir. 

İşte Milli Mücadelede bile vagon içinde basılan YENİ ADANA 60 yaşında, İşe şapografla başlayıp 90 yaşındaki makinada basılan BARTIN 
55 yaşında. 

Ne yaparlarsa yapsınlar, gücümüzü rotatifler ve Safahat patronları yenemeyecektir. 


\ Kamboçya'nın 


\ ölüm- kalım RKA 


IŞIK YAYINEVİ 


SİHANUK 


rulacak olan çöp değerlendirme tesislerinin Mühendislik ve Müşavirlik hizmetleri şartnamesi 

hükümleri gereğince ihaleye çıkarılmıştır. İhalesi 19.2.1979 Pazartesi saat 15.30'da Belediye Encümeninde kapalı zarf teklif alma suretiyle 

yapılacaktır. Talipler şartnamesine göre hazırlayacakları.mektupları üzerinden muvakkat temiyacakları teklif mektupları üzerinden muvakkat 

teminatlarını hesaplıyacaklardır.İhaleye girecek 

firma veya şahıslar şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 13.2.1979 günü akşamına kadar 

Belediyeye müracaatla ihaleye iştirak belgesi 

almaları, teklif mektuplarını ihaleden bir saat 

evveline kadar encümen başkanlığına teslim 

etmeleri, şartnamelerinin Fen işleri Müdürlüğünde görülebileceği, postadaki gecikmelerin 

dikkate alınmayacağı ilân olunur, 

(Basın :1107 4-132, 


SOLDAN SAĞA: 1) Bir sahne sanatı - Külhanbeyi, serseri. 2) Ege bölgesinde, tarihi kalıntılarıyla çok sayıda turist çeken eski bir kent - Mecazi olarak, güçsüz ve yumuşak huylu oldugu için sık sık haksızlığa uğrayan kimse anlamında kullanılır. 3) Altıparmak balığının, dilim dilim kesilmiş salamurası - Tersi etim sonucu ortaya çıkan ticari mal, emtia. 4) İlave - Hisse - Tersi kimyada Bizmut'un simgesi - Tersi yemek, 5) Eskiden gök cisimlerinin ufuk üzerindeki yüksekliğini belirtmekte kullanılan bir alet. 6) Yılıp köşeye çekilme - İngiltere'de bir asalet ünvanı. 7) Bir emir - Tersi vücudumuzun bir bölümü, 8) Fasulye ile yapılanı çok yenen, zeytinyağlı bir yemek türü - Bilgiç tavırlı, terbiyesiz. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Gök dürbünü. 2) Tersi yeterli (eski dil) - Bir bağlaç. 3) Tavlada 'bir' - Yol, yöntem (eski dil). 4) Kaynatarak aletleri mikroptan arındırma. 5) Tersi bir tartı aleti, 6) Radyoaktif bir madde. 7) Bölmeli büyük göçebe çadırı - Geri çevirme, kabul etmeme. 8) Ülke, yurt ya da vilayet - Kimyada rutenyumun simgesi, 9) Soğuk ve duru sularda yaşayan, eti lezzetli bir tatlı su balığı. 10) Tersi hekimlik - Meyve, sebze gibi besinlerin suyu 


AYDINLIK 


YAYINLARI 
Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


A) 
ME) KARTALI) 


sıkıldıktan sonra arta kalan kısmı. 11) Birbirinin aynı olan. 12) Deniz taşıtlarını uyarma amacıyla deniz yüzeyinin tehlikeli yerlerine yerleştirilen, madenden yapılma fıçı. 


1 “Yabancı sermaye- 

* ye biz yvi göstereceğiz. İstediğimiz alanlara yatirim yaptıracağız. 
İstediğimiz konularda üretime devam edecekler. 
Yönlendireceğiz. İstemediğimiz alanlara girmesi- ne İzin vermeyeceğiz. 
Borçlanmayı da böyle yapacağız. İstediğimiz alanlardaki yatırım ve üretim için borç alacağız. 
Yabancıların isteklerine uygun yatırım ve üretim alanları için dış borç almayacağız. Türkiye bugüne kadar bilinçsiz borçlandı. Borç idaresini bilmiyordu. Borçlanmanın kurallarını bilmeden, piyasaları tanımadan borçlandı. Fakat bundan sonra bilinçli borç alacağız." 

2. "Dövize Çevrilebilir Mevduat konusunda Türk bankacılık sistemi büyük başarı kazandı. Başarıları bize ilham kaynağı oldu. 
Döviz bulmak için, barkaların dışa açılmaları şarttır. 


Birinci anlayış Devlet Palnlama Müsteşarı Sayın Bilsay Kuruç'un. İkincisi de Maliye Bakanı Sayın-Ziya Müezzinoğlu'nun . 


Türkiye Marshall yardımı almakla, bir tüketim toplumu olma yolunda ilerlemeyi veya kaynak israf eden bir bünye kazanmayı bilerek veya bilmeyerek kabul etmiştir. 
Marshall yardımlarını ve renlerin meselesi, Türki ye'yi bir üretim toplumu yapmak değildi. Türkiye" yi bir pazar yapmaktı. 
Bunların Amerika ve Batıdaki atıl kapasiteleri ha- 


MANİSA 


HALKIN SESİ 


KAYNAKLAR 


Mehmet Betil 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İktisat Uzmanı 


rekete geçirmek, o ülkelerde tam istihdama ulaşmak için verildiği aşikar. 
Bu siyaset aslında Keynes'in harcama siyaseti, borç verme siyaseti. Zamaninda bunalıma düşen Batı ekonomisine, Keyres çıkış yolu göstermişti. 
Ne demişti? Devlet harcama yapsın, talep yaratsın demişti. İşte ABD ve Batı 1946'lardan beri bunu yapiyor. Türkiye'nin cebine bir yandan para koyuyor, bir yandan pahalı ve esas olarak kendi çarkını döndüren mal satiyor. Bugünkü şartlarda ve anlayışlarla, Batının ve Rusya'nın verdiği kredilerle, Türkiye'yi bir üretim birimi, kendi kaynaklarını harekete geçirer ve kullanan bir üretim birimi haline dönüştürme imkânı var mıdır? Messla, kitle ulaşımı için, demiryolu, tramvay ve diğerleri için uzun vadeli, düşük faizli borç bulmak imkânı var midir? Motor sanayii için yine aynı şartlarla borç almak, teknoloji almak imkânı? Lafta evet, fiiliyatta hayır, Sayın Kuruç. 


Dışa bağımlılık sürerken, Amerikan emperyalizminin tahakkümü sürerken ve Sovyet- sosyal- 


emperyalizminin Türkiye üzerinde çevirdiği iktisadi dolaplar artarken, Türkiye'nin kaynak yaratması mümkün müdür? 


Bence imkânsız. Hayata bakalım. 1978 yılı başında döviz kıtlığı ve sıkıntısı yükselirken, Renault otomobil üretimini sürdürüyordu. Çünkü, bizzat bu firma o alanda kullanmak üzere döviz bulmuştu. Bu kuruluş, Fransa'dan temin ettiği 
60 milyon doların 40 
milyonunu kendi ithal ihtiyaclarının karşılanmasına ayırdı. 20 milyonunu da devlete verdi. Aynı şekilde Wells Fargo Bank yalnız petrol ithalinde kullanılmak üzere Türkiye'ye 150 milyon dular verdi. Daha gerilere gidelim. Kaynakların tahsisi 1946'lardan itibaren Amerikan emperyalizminin denetimi altına girerken Türkiye o karayollarının, demiryollarının değil; fuel-oil ile çalışan elektrik santrallerinin, hidroelektrik barajların değil; Türkiye'nin imkanlarına uygun düşen değil, düşmeyen büyük hidroelektrik barajlarının ve buna bunzer Şeylerin yapıldığını görüyoruz. Önce Amerika'ya hizmet edecek bir 


Saruhanlı'da hademe olmak için, 


ini, 


ib V 


Saruhanlı'da Halk Eğitim Müdürlüğüne getirilen Birlik Dayanışmacı Hayri Odabaşı, Halk Eğitimin tüm olanaklarını sahte TKP'ye hizmette kullanıyor. “Savaş Yolu” dergi sinin, İGD paralelindeki Ege Köy-Der'in yayın organı Tırpan'ın dağıtıcılığını yapıyor. Saruhanlı çevresinde kurdurttukları revizyonist Köy-Der aracılığı ile köylüleri kendi doğrultularında örgütlemeye, Rusya'ya uşaklığa köylüleri de alet etmeye çalışıyorlar. İşin başka bir yönü ise CHP'lilerin TKP'nin oyununa gelmiş olması. CHP'liler Ege 


SİMAV 
KÜTAHYA 


Simav'da 
Faşistler 
' 
olay yaratmak 
. şı istiyor 

Simav'da bulunan Lisede bir süre önce faşistler devrimci bir arkadaşı başından ağir ‘bir şekilde yaraladılar. 
Daha sonra da ilericilerin, yurtseverlerin toplandığı Simav Demokratik Kültür Derneği başkanına saldırı yapılmak istendi. Bir sonraki gün de bazı hocalara saldırmak isteyen komandoların birinin üzerinde şiş bulundu. Bu olaylailgili olarak iki komando tutuklandı. 

Simav'da da halkın dini duygularıyla oynanarak sağdan soldan adam getirtmekte- 


ler, Bu konuda ilgilileri uyarıyoruz. 


Bir Öğrenci 


Köy-Der başkanı Talip Arslan'ın gerçek yüzünü görebilmiş değiller. 


Manisa'nın Alibeyli kasabasindan Mehmet Ali Darcan da bana sahte 'TKP'lilerin (o çevirdikleri dolaplarla ilgili olarak şu olayı anlatı; 


“Kasabamız ve çevresindeki okullara hizmetli almak için 23.8.1978 tarihinde imtihana alındık. 
Birinci imtihanda hiç kimsenin yeterli puan almadığı belirtilerek ikinci sinavın yapılacağı söylendi. İkinci imtihandan önce İGD'ye üye olmam istendi. Mustafa Kasır'a ait berber dükkanınca da İGD yanlısı Ege Köy-Der' e üye olursam imtihanı kazanmamın kolaylaşacağı. bir öğretmen tarafından açıklandı. Ben ne İGD'ye, ne de Köy-Der'e üye olmayacağımı, bu tür uygulamalara karşı oldugumu belirttim. İkinci imtihanda kimin kazana- 


ê girmek şart 


cağı daha önceden belliydi. Okullara hizmetli alınması konusunda kendi adamlarını yerleştireceklerinden en küçük bir kuşkumuz yoktu. Nitekim sınavda da yanılmadığımızı anladık. Bana yüksek atlamada 2.20'yi geçen atletimizin adı soruldu. Ekrem Özdamar deyince de, hangi gazeteden öğrendiğim hangi gazeteyi izlediğim soruldu. Ne amaçla sorulduğunu bildiğim- den karşılık vermedim. 
Sonuçta da girmesi istenilen kişi sınavı kazandı, diğerleri elendi. 


Bunun üzerine şahit isimleriyle, belgelerle ilgili yerlere başvurduk. Başbakanlık dilekçemin Çalışma Bakanlığına havale edildiğini bildirdi. Oysa biz mevcut uygulamanın düzeltilmesini istiyoruz. 
Başka yerlerde iş vaadleriyle avutulmayı değil.” 


Bir Okuyucu 


ADAPAZARI 


Çalışma Bakanlığına açık mektup 


Sudan sebeplerle işten çıkarıldık 


Ben Sakallıoğulları Şirketi Yetek Parça bölümünde çalışan işçiyim. 
26.1.1979 tarihinde işten atıldım. Atılma nedenlerini açıklamak istiyorum. 


Anası babası olmayan yetiştirme yurdunda yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin oÇakmaz'ı neden koruyormuşum, Aydınlık gazetesini neden okuyormuşum, Şirkette neden ezilmekten, sömürülmekten o bahsediyormuşum. Patron önce Hüseyin Çakmaz'ı Yasemin Baltacı adlı bayan arkadaşı, Faşizmi ve Pahalılı- 


ğı Protesto yürüyüşünde gördüğü için; Birtan Yazıcı arkadaşı, hasta olup işe geç geldiği ve Aydınlık okuduğu için; Halil Şen'i hapisteki ağabeyini ziyaret amacıyla izin istediği için; Aynur ve Ayfer adlı iki arkadaşı da çalışmadıkları gerekçesiyle işten çıkarmıştır. 

Yapılan bu haksızlıklara ve işçi memur ayrımına Son verilmesini istiyor, Çalışma Bakanlığı- nın özel sektörlerle ilgilenmemesini tüm işçiler adına protesto ediyorum. 


Erol Tekoğlu 


alt yapıya Amerika'nın verdiği kaynakların tahsis edildiğini görüyoruz. 
Daha sonra kamyon, oto lastiği ve diğer tüketim mallarının yapımı için yine esas olarak Amerikan menşeli kaynakların Amerikan yönlendirmeli alanlara tahsis edildiğini görüyoruz. Nihayet Dövi-Çevrilebilir Mevduat yoluyla gelen kredilerin tüketimi iyice kamçıladıgmı görüyoruz. Bu arada sahneye Rusya da çıkıyor. Açtığı kredilerle yapılan yatırımlar, İskenderun Demir Çelik Tesisleri hâlâ kaynak yaratan değil, kaynak yutan kuruluşlardan biri olarak faaliyetini sürdürüyor. 
Şimdi durum bu. Bu şartlarda tabii ki tasarruf artmaz. Döviz birikmez. 
Çünkü, Türkiye kaynak yaratmak istiyor. Ama Amerika ve Rusya Türkiye yi kendi hegemonyası altında tutmak için, bir pazar olarak tutmak için, üretim toplumu olmasını engelliyor. Değişik biçimlerde, kaynak israf ettiriyor. Bu bir dış olgu. 
Emperyalizm olgusu. 


Kaynak yaratamama- nın bir de içeriden kaynaklanan sorunu var. Üretim, gelir yaratma ve 


gelir dağılımında en yüksek düzeye ulaşma açısından. Toprak meselesi. 
Toprak meselesi halledilmeden, toprak reformu yapılmadan. Türkiye kaynak yaratamaz. Niye? 
Çünkü, bugün ülke toprakları en verimsiz, en degersiz şekilde kullanılmakta, en ilkel biçimde işlenmektedir. Neticede elde edilebilecek en düşük üretim, verim ve gelir elde edilmektedir. Toprakların hâlâ % 33'ü nadasa bırakılmaktadır. Oysa elalem toprağını bir yılda iki kere işleyerek çift ürün almaktadır. Bunun esas sebebi teknik değil, siyasidir. Toprak agalığı yıkılmadan Türkiye kaynak yaratamaz. Tasarruf edemez. İşte böyle bir tüketim toplumu, ele güne muhtaç, iane peşin- de koşan bir toplum olmaya devam eder. 


Bunlar bugün kuruyan kaynakların temelinde esas olarak dış borçların 


ve yabancı sermayenin yattığını göstermiyorsa, acaba neyi gösteriyor? 


Bilinçli borçlanma da, bankaların dışa açılması da hikayedir. Türkiye esas olarak yabancıların gücüne güv&nerek, bu yollardan eide edeceği dövizlerle, ülke içi kaynakları harekete geçiremez, bir. Türkiye'deki tasarrufları artıramaz, iki. Milli ekonomisini inşa edemez, üç. Çözüm kendi gücüne ogüvenmekte ve kendi kaynaklarını harekete geçirmekte yatmaktadır. 


KIRMIZIKÖPRÜ TUNCELİ Başhekim, hastaları ölüme yolluyor 


Burada her an ölümle karşı karşıyayız. Doktor yok,ilaç yok. Erzincan Devlet Hastanesinde MC döneminde göreve başlayan başhekim yurttaşlarımızı ölüme yolluyor. Son olarak Mehmet Yıldız'ı safra kesesinden ameliyat etti. Hastanın midesine çatlak boru indirmiş, tabii ki çatlak borudan sızan safra bârsaklara iniyor ve zehirliyor. Mehmet Yıldız'ı 10 gün sonra(hastayı)tutup tekrar ameliyat etti. İkinci ameliyattan üç gün sonra Mehmet Yıldız öldü. 

Hükümete sesleniyorum. MC döneminde MHP kendi adamlarını çeşitli yerlere yerleştir- 


miş 


Hükümet bunlardan hesap sormadığı 


müddetçe bunlar nice emekçilerin kanını içe- 


cektir. 


TRABZON 


Hakkı Canpolat 


"Pol-Birli polisler bizi tehdit etti” 


24.1.1979 Çarşamba günü Trabzon Affan Kitapçıoğlu Lisesinde görev yapan iki polis devrimci arkadaşları tehdit 


etti. Arkadaşlar olayı şöyle anlattılar ; "Arkadaşlarla konu- 


şurken yanımıza gelen polis, bana burada siyaset yapma kafanı ezerim diyerek tehdit etti, Aradan beş dakika geçtikten sonra beni tekrar yanına çagırdı. Beni daha önce okuduğum öğretmen okulundan tanıdığını söyleyen polis, bana "Senin kafanı ezerim" dedi. 


ADANA 


Elindeki copta "Tokur" ismi yazılı olan polis “Yeni müdür nasıldır?" 
diye sordu Yanındaki polis ise "Bırak yahu, o komünisttir” dedi. İkiyıl önce öğretmen okulu ne kadar iyiydi, buyıl komünistlerin eline geçti" dedi. 

Bizler tehdit edilen arkadaşla birlikte Affan Lisesinden bir grup öğrenci olarak polislerin bu tavrını protesto ediyoruz. 


Affan iy pi Lisesinden bir grup Öğrenci 


Güney Sanayi de iki işçinin konuşması yasak 


Bundan iki ay kadar önce Güney Sanayii Fabrikasındaki Teksif Kong- 


resinde MHP eğilimli Mehmet Bayram tekrar başkanlığa seçildi. 


Bunun ardından 5 000 
kişinin çalıştığı fabrikada işçi kıyımı başladı. 
Çukobirlik ve Tekel'den çıkan MHP'liler Güney Sanayiine girdiler, Teksif Adana Şubesi bu kıyıma seyirci kalı, Bundan sonra da işçi kıyımının devam edeceği söyleni- 


or. 
Fabrikada iki işçinin 


bir araya peip konuşması yasaktır. İşçilerle samimi olan ustabaşıların ve teknisyenlerin ya işi değiştiriliyor ya da çıkışı veriliyor. Normal kapasitenin üstünde İş isteniyor, bunu veremeyen işçinin derhal çıkışı veriliyor. İşçiler de haklarını savunmaya kalkınca "Siz bunları bilmezdiniz, kim öğretti"' diye işçileri azarlıyorlar. 


İşten Çıkarılan İşçiler Adına 
Zekiye Yüksel 


Ülkücünün türküsü! 


Önce hep birlikte şunu okuyalım sonra kog: şalım: 

"Yıllardan beri sürdürülen çarpık kapitalist sanayileşme politikası ile büyük ölçüde başarılan, Türkiye'yi dışa bağımlılaştırma çabası bugün büyük ölçüde bir mesafe katetmiştir. Çarpık kapitalist sanayileşmenin gelip dayattığı iktisadi buhran emperyalizmin kök salacağı müsait zemini hazırlamıştır. Siyasi bakımdan dünya sömürü siyaseti;.- nin kuklası ve şakşakçısı,askeri bakımdan emperyalist sistemin güvenliğini temin eden, az-gelişmiş ülkelere saldırılarda üs olarak kullanılan bir karakol durumuna getirilmiştir.” 

Yukardaki satırlar bir devrimci dergiden alınmamıştır. 

Ne garip? 

Bir demokrat dergiden de alınmamıştır. 

Ya nereden alınmıştır? 

Ülkücülerin resmi yayın organı olan bir dergiden... 

Hızını alamamış, yalnız bu kadarla da kalmamış üstelik. İlave ediyor: 

"Düzene muhalefetimiz bütün gücüyle devam edecektir. Milliyetçi Türkiye'ye giden yol 


dışa-bağımlı düzeni alaşağı etmekten geçer." 


Dergi en sonunda da Guadeloupe'ta toplanan batılı liderlere vermiş, veriştirmiş. 
#** 


Hep der dururum da inanmazsınız. 

Ülkücülere madalyonun iki yüzü gibi bakmak lazım. 

Madalyonun bir yüzünde dışabağımlı işbirlikçi sermayenin Türkiye temsilcileriyle; Haslarla, şunlarla-bunlarla kolkola bir ülkücü TAVAN var... 

Madalyonun bir diğer yüzünde de dışabağımlı işbirlikçi sermayeye ve mevcut düzene sözde karşı çıkan bir ülkücü TABAN var... 

Sözde diyoruz zira bu kafayla onların neişbirlikçi sermayeye ve ne de mevcut sömürü düzenine karşı çıkışlarının samimiyetine inanmıyoruz. 

Şunun için inanmıyoruz. 

Emperyalizmin zincirlerini kırmaya uğraşan, milli bağımsızlığı savunan en başta NATO'ya karşı çıkar. Å 

Hem Guadeloup'a karşı çıkacaksın, hem de Türkiye'de Nato'nun jandarmalığını yapacaksın... 

Bu ne perhiz, bu ne Jahana turşusu? 

İki örgütü yöneten de yeni dörtlü! (Amerika, İngiltere;-Fransa, Almanya. Tabii aslında sadece Amerika!) 

Sağolsun Alpaslan bey ne NATO'ya nede uluslararası kumpanyalarm Türkiye acentalarına tuz kondurmuyor! 

Allah muhabbetlerini bozmasın ne diyelim? 

Bir de özellikle şunu belirtmeden geçmeyelim. 

Biz NATO'dan çıkıp, Varşova Paktına girelim demiyoruz. 

Peki ne diyoruz? 

İkisine de hayır; bağımsız, bloksuz Türkiye diyoruz. 

Ülkücüler de böyle diyebiliyorlar mı? 

Büyük bir çoğunluğunun yoksul olduğunu bildiğim ülkücüler liderlerinin aksine böyle diyebiliyorlarsa eğer; hepsinin alınlarından öperim. 


GAYRİMENKULÜN 
AÇIK ARTTIRMA İLANI KARTAL 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN 


Dosya: 976/186 T. 


Bir borçtan dolayı hacizli olup açik arttırma sureliyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilen gayrimenkul Kartal Büyükbakkal Köyü Ferhatpaşa mevkiin- de pafta 10'da 450 m2 miktarında 2298 parsel sayılı Dudullu köyüne cepheli ekilmemiş boş arsa durumun- da yerdir. 


Imar Durumu: İstanbul Belediyesinin 47/694 sayılı 13/6/1977 tarihli yazıları ile 47'nci maddeye tabi ayrik nizam olarak yollardan 5 metre ve Komşu mesafeler 5 metre olmak üzere 2 katlı bina inşasına müsalt olduğu bildirilmiştir. 

Kıymeti: Civarındaki arsaların günlük rayiçleri nazara alınarak tamamına 67.500,00 TL. kıymet takdir edilmiştir. 


atış Şartları: 

iz ir 19/3/1979 yünü saat 14.00'den 14.30'a kadar Kartal 2. İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 29/3/1979 Perşsmbe günü aynı yerde saat 14.00-14.30'da ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok aritıranz ihale olunur. 


2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 


kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 


günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 


3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (m bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağı belgeler İle onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça payaşmadan hariç bırakılacaklardır. 


4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde odemmezse İcra ve İflas Kanununun 133. ınaddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hıç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 


5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 976/186 T. sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları İlân olunur. 
(üc.ir,K. 126) 18/1/1979 

Icra Memuru 
Mühür ve İmza 


(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 


(Basın: 777 — 133) 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Yugoslavya Devlet Başkanı Tito 


Federal 


yol açıyor 


e Willy Brandt, Rusya'yı “kızdırmamayı” savunuyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Sovyetler'in Avrupa iilkelerine karşı yerleştirdiği yeni SS-20 füzeleriyle nükleer silahlar bakımından NATO ülkeleri karşısında üstün duruma geçmesi, Federal Almanya'- da hükümeti ve Sosyal 

ii Demokrat , Partiyi karıştırdı. š özellikle Sosyal Demokrat Parti içinde, bu konuda iki ayrı tavır ortaya çıktı. Parti Başkanı Willy Brandt, SPD Parlamento Grup Başkanı Herbert Wehner, Sosyal Demokrat Parti Federal İdare Amiri Egon Bahr ve Parti Silahsızlanma Uzmanı Alfons Pawelczyk, SS-20 Sovyet füzelerine karşı yeni füzelerin yapımının yumuşamayı tehlikeye sokacağını ileri sürüyorlar ve Rusları "kızdırmamayı" ,şavunuyorlar. 

Sosyal Demokrat Parti içinde "'Sovyetlere'teslimiyetçi"' olarak tanınan ve "Alman güvercinleri" denen bu kanada karşılık, Başbakan Schmidt ve Hür Demokrat Parti Lideri ve Dışişleri Bakanı Genscher, Orta Avrupa'- da Doğu ile Batı blokları arasında önce askeri bir dengenin kurulmasını ve Sovyet SS-20 füzelerini dengeleyecek yeni bir füze sisteminin yapımını talep etmektedir. 


Helmuth Schmidt, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, Amerika ile Rusya arasındaki Stratejik Silahları Sınırlandırma (SALT) görüşmelerinde (o Sovyet SS-20 füzelerinin söz konusu edilmediğini, bu füzelerin Avrupa'nın her yerini vurabilecek çapta olduğunu belirtmiş ve Amerika'nın bu füzeleri de anlaşma kapsamına almasını istemişti. Carter ise, Avrupa'daki Sovyet füzeleri sorununu, SALT-HI anlaşması içinde ele alacaklarını söyleyerek Schmidt'e güven vermeye çalışmıştı. 


ABD'nin de Sovyet SS-20 füzelerine karşı Pershing-2 füzelerinin bulunduğu, ancak bu füzelerin üretim ve sorumluluğunu üstlenmek istemediği biliniyor. Bu durumda . Alman hükümeti içindeki tartışmayı kızıştıran bir etken oldu. 

Alman Güvercinlerinin başı Herbert Wehner ve Egon Bahr, bundan sonra her türlü silahlanmanın "yumuşamayı” tehlikeye sokacağını iddia ediyorlar. Almanya'da bu tür yeni silahların yerleştiri!- mesi halinde tehlikenin artacağını söyleyen bu kanat, NATO'nun ağırlığını silahsızlanma görüşmelerine yöneltmesini istiyor, Egon Bahr, NATO' nun silahlanmasına ve Batı Avrupa'daki atom başlıklarının modernleştirilmesine karşı olduğunu âçıkladı. 

Almanya'da ötedenberi teslimiyetçiliği ile tanınan Bahr'ın görüşleri şöyle: Sovyetler Birliği Çin'deki gelişmeler karşısında kendini çok sıkışmış hissetmektedir. Bu nedenle Batının silahlanması, Sovyetler'in hesap edilmemiş tepkilerine yo! 
açabilir. Spiegel d Bahr'ın Amerikâa' tefikliğine hiç g diğini ve bu € zamanlarda Ruslar g ven aradığını belirtiyor 


Almanya'da Rusya'ya karşı izlenecek politika , hükümette sert tartışmalara 


@ Sosyal Demokrat Parti içinde de tartışmalar var 


Savunma Bakanı Hans Apel Rusya'ya karşı direniş çizgisini savunuyor! 


silahlara karşı olan Her- 


Buna karşılık Alman silahsızlanma görüşmeleri 


Savunma Bakanı Apel, 'aparken, öte yandan da bert Wehner ve Egon Bahr'a karşı çıkmakta, AE TEN Bahr'ın ean övdü. 
Sosyal Demokrat Parti öte yandan Pravda Sovyet Gazetesi NATO'- Savunma Uzmanı Conrad Gazetesi, Almanya'daki Y“ Ye Alman hükümetini, Ahlers ise şöyle demek- bu tartışmalara karıştı. silahsızlanma görüşmeletedir: "Ruslar bize giilü- Pravda, hükümeti silah- O vin€ başlamadan önce si- 


yorlar. Onlar bir yandan 


lahlanmakla suçladı 


lanmakla suçlarken, yeni 


şam m —— 


kn ği silahsızlanma konisindd 


Doğu-Batı zirvesi önerdi 


BONN (AA) 
Federal Almanya Parlamentosundaki Sosyal-Demokrat Parti Grubu Başkanı Herbeı:t Vehner, silahsızlanma konusunda bir Doğu-Batı Zirve Konferansı 


Hamburg'da yayın yapan Norddeutscher Rundfunk Radyosuna bir demeç veren Wehner, Federal Alman hükümetinin böyle bir konferans önermesinin olanak dışı olmadığını söyledi. 

Wehner, Viyana'da devam eden, Orta „Avrupa'da Karşılıklı Silah İndirimi görüşmelerinin, yeni bir güvenlik ve işbirliği çerçevesinde, uzmanlar düzeyin- den daha yüksek bir seviyeye yükseltilebileceğini belirtti. 

Wehner, bu arada, Doğu ülkeleriyle tüm görüşme olanakları denenmeden 


“ Yugoslavya Devlet Başkanının Orta Doğu gezisi sürüyor Tito: “Arap ülkeleri > Mısır'ı yalnız 

bırakmamalıdır” 


e Yugoslavya Devlet Başkanı, Irak-Suriye yakınlaşmasını bloksuzluk hareketi açısından 


sevindirici bir olay olarak nitelendirdi 


e Tito, Bloksuz ülkelerin aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yoldan çözmeleri dileğinde bulundu 


AJANSLAR 

Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, Arap ül. 
kelerine bir çağrı yaparak, Orta Doğu barış görüşmelerinde Mısır'ı yalnız birakmamalarını ve Enver Sedat'ı İsrail'le tek yanlı bir bariş imzalama- ya zorlamamalarını istedi. 

Konuyla ilgili düşüncelerini Kuveyt Emiri Ahmet Es Sabah ile yaptığı görüşme sırasında dile getiren Tito, Arap ül. 
keleri arasında meydana gelen çatışmaların Blok. 
suzluk hareketine zarar verdiğini de söyledi. 


İki ülke yöneticileri. 
nin görüşmesinden sonra yapılan açıklamada, uluslararası sorunların ve ülkeler arasındaki dostça ilişkilerin gözden geçi. 
rildiği belirtildi. 

Kuveyt'te yayınlanan El Abas gazetesi de, Tito'nun Orta Doğu gezisine, Mısır ve diğer Orta 


| 
| 
| toplanmasını istedi. 
| 


Federal Almanya topraklarına orta menzilli füzeler yerleştirilmemesi gerektiğini 


| de iddia etti, 


e 


Doğu ülkeleri arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasını 


m ll yel 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


İsviçre'nin Lozan kentinde yayınlanan “24 Heu. 


res” gazetesi, İran'daki Tudeh Partisinin Merkez Komitesi eski üyelerinden Freydoun Kechavarz ile bir ropörtaj yaptı. 1949'da Tudeh'in Şah tarafından yasaklanması üzerine yurt dışına çıkan Kechavarz, on yıldan beri Bağdat'ta sürgünde yaşıyor. 

"24 Heures" gazetesinin verdiği bilgilere göre, Kechavarz, 1946'da eğitim bakanı olarak hükümette görev almış ve bir süre parlamento üyeliği de yapmıştı. 

TUDEH'İN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ 

Tudeh Partisinin geçmişi ve bugünkü durumuyla ilgiii olarak açıklamalarda bulunan Freydoun Kechavarz, Moskova yanlısı Partinin Genel Sekreteri Kianouri'nin Şah'la şüpheli ilişkileri olduğunu belirtti. Kianouri'nin 1953'teki Musaddık hükümetinin düşürülmesinde önemli bir rol oynadığını açıklayan Kechavarz , Tudeh Partisi Genel Sekreterinin saray çevresi ile, özellikle Şah'ın kızkardeşi ile ilişki kurduğunu bugür artık herkesin bildiğini söyledi. Kechavarz söyle dedi: 

"İkinci Dünya Sayaşındarı önce ve 1949'a kadar Tudeh İran'ın en büyük siyasal partisiydi. 1949'- dan sonraki gizlilik şartları altında örgüt dağıldı. 
Partiyi yeniden inşa etme çabaları başarısızlığa uğradı. Her defasındaSAVAK hücrelere ajan sokuyordu. Hatta 1960 senesinde SAVAK ajanı olan Eslami, partinin bütün gizli teşkilatını kontrol ediyordu. 1956'dan beri parti merkez komitesi üyeleri yurt dışında yaşamaktalar. Kianouri'nin SAVAK'- la işbirliği yapmış olduğundan şüpheleniyoruz, benim teklif, etmeme rağmen Kianouri'den çekindikleri için İran'a dönmüyorlar. 

TUDEH'İN MİLLİ BİR YAPISI YOKTUR "Bugün Tudeh'in İran'da milli bir yapısı yek, hatta Tahran'da bile önemli bir örgütlenmesi yok. 
eh yönetiminin ihaneti partinin bu kadar za- 


Tudeh Partisi eski Merkez Komitesi üyesi Kechavarz 


“Sovyetler Birliği, Şah'ı destekledi” 


“TUDEH PARTİSİ 
GENEL SEKRETERİNİN ŞAHTA 


İLİŞKİLERİ VAR” 


e Küçük ülkeler bundan sonra şöyle söylemelidirler: «Bu süper devletiçin yaptığımız fedakarlıklar, artık yeter» 


İran'daki 
Tudeh Partisi 

Merkez 

Komitesi eski üyesi 
Kechavarz: 


yif kalmasına ve bölünmesine sebep olmuştur. 
1950'lerde Musaddık'ı desteklemeyerek,Tudeh yönetimi,solun öldürücü bir derbe yemesinden sorumludur. Tudeh yasaklandığı zaman İran'da kalan yöneticiler , Kianouri fraksiyonunun etkisi altına girdiler. Kianourı gizlilik şartlar: ve parti içinde demokrası olmaması yüzünden. ihtiraslı maceracı bir siyaset izledi. Kianouri gibi ülküsüz bir adam, iktidar hırsını talmin etmek için ülkeyi yabancı bir güce teshm edebilir.” ||| 

SOVYETLER BİRLİGİ ŞAH'I DES TEKLEDİ 

Kechava: z, Sovyetlerin: İran'daki rolü ile ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı: 

Bir buyük devlet gibi devranan Sovyetler Birligı Şah rejimini destekledi. Ona hiç bir zaman karşı olduğunu açıklamadı. Bütün yaptığı, bugüne kadar bekleyerek kralın bir kaçak gibi yurdu terkettiğini söylemek oldu. On seneden beri Pravda, İran halkından, çektiği sıkıntılardan, işkencelerden hiç söz etmedi. Doğrusu garip bir enternasyonalizm anlayışı. Küçük ülkeler bundan sonra, şunu söylemelidirler. Bu süper devlet için yaptığımız fedakarlıklar, artık yeter." 

HOMEYNİ'YE SAYGIM VAR 

Ayetullah Homeyni konusunda ise, Kechavarz şöyle diyor: 

“Ayetullah Homeyni'ye büyük bir saygım Eğer onun taraftarları ve benim yibi sol görü lanlar, hepimiz samimi davranırsak İran'da insan haklarına, ozgurlüğe saygı gösterildiği bir ortamda uzun zaman beraber çalışabiliriz. Ayetullah namuslu bir insandır. Ben onun halka söz verdiği gibi adalet ve özgürlüğü gerçekleştireceğinden eminim. 
Esasen İran halkı 70 seneden beri verdiği mücade- 
.Jelerle ne adına . olursa olsun fikir ve dernek kurma özgürlü ün kaldırılmasına izin vermeyeceğini göstermiştir.” 

Keehavarz sözlerini İran'a dönerek siyasi mücadeleye devam edeceğini belirlerek bitirdi. 


ile il ei 


smin e 


sağlamak amacıyla çıktığını yazdı. 

Yugoslavya Devlet Başkanı Kuveyt'teki temaslarını tamamladıktan sonra, gezisinin ikinci durağı olan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti, 


Bağdat havaalanında Irak Devwim Komuta Konseyi Başkanı Hasan El Bekr ve yüksek düzeydeki diğer görevliler tarafından karşılanan Tito, Irak yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, bloksuz 

ülkelerin aralarındaki 


anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözmeleri dileğinde bulundu. 


Bu ülkelerin bağımsızliklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bulunduklarını kaydeden Tito, Irak ve Suriye'nin yakın bir ilişki kurma yolunu tutmalarını bloksuzluk hareketi açısından son derece sevindirici bulduğunu söyledi. 


Yugoslavya Devlet Başkanı , Filistin sorunu ile i olarak görüşlerini 


R p Filistin da paw 


ge ve Filistin 


halkına kendi kaderini tayin ve devlet kurma hakkının tanınması ge- 


rektiğini belirtti, ENVER SEDAT, 
BEGIN” iN YENİ 


GÖRÜŞME ÖNERİSİNİ REDDETTİ 


KAHİRE (AJANSLAR) 

Kahire'de yayınlanan “Roza El Yusuf" dergisi, Enver Sedat'ın, İsrail Başbakanı Menahem Begin tarafından yapılan El Ariş'te bir araya gelme önerisini reddettiğini bildirdi. 

Dergiye göre, İsrail, görüşmelere daha sonra Carter'ın da katılmasını öngörüyordu. 

öte yandan, Orta Doğu barış görüşmelerinde atılacak yeni adımları saptamak üzere, Mısır ve ABD hükümetlerinin temas halinde olduklan bildiriliyor 

Konuyla ilgili olarak bilgi veren El Ahram gazetesi, ABD Devlet Başkanı Carter'ın, özel temsilci Atherton tarafından hazırlanan Orta Doğu raporunu incelediğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile görüşeceğini açıkladı. 


PAKİSTAN'DA 


BUTTO'NUN PARTİSİNİN 


250 YÖNETİCİSİ 
TUTUKLANDI 


RAVALPİNDİ Pakistan'da eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun başkanlığını yaptığı Pakistan Halk Par-Lisi'nin önde gelen liderlerinden 250 kişi tutuklandı Tutuklamaların, Pakistan Yüksek Mahkemesinin, eski Başbakan Butto'nun ölüm cezası- nın infaz tarihini 48 saat içinde açıklayacağı ha beri üzerine yapıldığı bildirildi 'Vutuklamaların geçen Cuma gecesi geç saatler 


de  yapıldığım bildiren Pakistan gazeteleri, tutuk lamaların bütün ülkede, ama Özellikle Bullo'nun evinin bulundugu Pencap bölgesinde vapıldığınmı 


bildirdiler 


Pol-Pot hükümetinin 400 yetkilisi, işgal altındaki Kamboçya topraklarında bir toplantı yaparak direnişle ilgili gelişmeleri değerlendirdiler 


Kamboçya Devrimci Halk Ordusu Kuvvetleri kurtardıkları bölgeleri Vietnam saldırısına karşı kararlılıkla 


savunuyorlar. 


Kamboçya Devrimci Halk Ordusu Knom Protong kentini geri aldı 


67 numaralı karayolunun tamamı, 5 numaralı yolunbir kısmı kurtarıldı 


DIŞ HABERLER 

SER VİSİ 

Demokratik Kamboçya'nın Sesi Radyosu, Pol Pot Hükümetinin dört yüz yetkilisinin ülkedeki son durumu görüşmek 


lantının o Kamboçya'nın içinde yapıldığını bildi- Halk Ordusunun işgalci ren Radyo, toplantı so- Vietnam birliklerine karnunda, Vietnam işgaline şı başarılarını özetledi. 


son verili ye kadar ge- e ea en $ Radyonun bildirdiğine 


rilla savaşının devam etti- £ iğ rilmesi kararının alındığını göre Halk Ordusu birlik- 


Kamboçya Devrimci 


leri 30 Ocak günü Knom 


üzere geçen Perşembe ve belirtti hi , Kn Cuma günleri toplantı Öte yandan Xamboç- Protong'daki işgalci Vietyaptığını bildirdi. Top- ya'nın Sesi Radyosu nam birliklerinin tümünü 


erine olan inanci. 


Baha Targün 


ALMANYA 


"Holocaust" 


ve Az Gelişmiş Ülkelere yardım 


Geçtiğimiz hafta içinde Almanya son birkaç yılım en önemli olaylarından birini yaşadı. Amerikan film yapımcılarının çektikleri Nazi Almanyasını konu alan "Holocauşt " adlı bir film Almanya'yı bütün bir hafta boyunca meşgul etti. Bütün gazete ve radyolatın uzun. uzun sözünüettikleri televizyon filmi, genel olarak futbol maçlarından ve resimli Aâzilelerin attığısği diy et manşetlerinden başka birşey konuşulmayan meyhanelerin bile baş konusu oldu.Herkes birbirine bu filmi görüp görmedi sordu. Filmin oynatıldığı nemli toplantılar! olan sendika, parti ve çeşitli dernekler toplantılarını erkenden er, bazı sinemalar gişelerini kapattı, kahveler müşteri çekmek için bir yerine iki yon alıcısını birden açtılar. 


geceler, tatil ett üç telev 

Tepkiler ise filmin gösterilmesinden çok önce başladı.Radyo ve TV merkezlerine tehdit telefonları ve mektupları geldi. Arkasından da bombalar patladı, Aynı gün, birbiri adına iki önemli TV verici merkezinde patlayan bombalar anten bağlantılarını havaya uçurdu. Sabotajları "Uluslararası devrimci milliyetçiler" diye uyduruk bir örgüt üstlendi. 

Bu filmi gerektiği gibi tanıtabilmek ve propagandasını yapabilmek için Politik Eğitim Dairesi tarafından ba: lan yirmibin broşür ilk hafta içinde tükendi. Broşür Danimar' ka'dan, Lüksemburg'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den ve Avusturya'dan da hareretle talep edildi. Bonn'daki Eğitim Dairesi talepleri karşılamak için onbin broşür daha basmak zorunda kaldı. r 

Nazilerin takibatına ve sonunda da kıyımına uğrayan Berlinli bir Yahudi ailenin çektiği acıları konu alan film Nazilerin Yahudileri toptan yoketmek izin giriştikleri bütün katliam biçimlerini sergiliyor. Bu güne kadar çeşitli ülkelerde Nazi Almanyasını konu alan yüzlerce film çevrilmiş fakat hiçbiri bu kadar ilgi çekmemi Filmin yalmz Almanya'da değil, şimdiye kadar gösterildiği 33 ülkede de büyük ilgi çekmiş olması filmin başarısı hakkında bir fikir veriyor. 


AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YARDIM ÇAĞRISI 

Almanya'da haftanın bir diğer önemli olayı da "Azgelişmiş Ülkelere Yardım" konusuyla ilgili. 

Bu konuda Protestan ve Katolik Kiliselerinin birlikte yaptıkları çağrı çok olumlu karşılandı. Devlet temsilcilerini, Partileri, Sendik. e Köylü Birliklerini bir araya getiren “Azgelişmiş Ülkelere Yardım Siyaseti Kongresi" ni devlet başkanı Schell açtı, Konuşma-. 
sında Azgelişmiş Ülkelere Yardımın geniş halk kitleleri tarafından da bilerek ve inanarak desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Schell şöyle dedi: "Gerçekten gerekli olanı yapmak 

| istiyorsak hissedilir bir şekilde fedakar olmak zorundayız. Milyonlarca insan televizyonda 
yoksulluk ve çaresizlik içindeki insanlarıseyrederken et kilenmeden duramamalı. Onların bu durumu gerçek bir olgu olarak görmelerine biz de elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız." 

Dört gün süren kongreyi 800 kişi izledi. ı kongre ana sloganı, "Gelişme-Adalet-Bariş" çerçevesinde yapılan konuşmalarda bütün taraflar, Alman toplumunun çeşitli kesimlerinin yardım amacıyla işbirliği yapmalarınıngereğini belirttiler. 


Fatih Karslı 


«b 


"Doğu Blokunda ITALYA Muhalefet” semineri 


Geçtiğimiz hafta İtalya'nın Floransa kentinde İtalyan "Komünist" Patisinin çoğunlukta bulunduğu Belediye Meclisi, "Doğu | Blokunda Demokrasi ve Muhalefet" konulu bir seminer düzenledi. gün süren toplantıya Macar, Çekoslovak, Polonyalı ve Rus muhaliflerin yanında Berlinguer'in Partisinin ve Sosyalist Partisinin ileri gelenleri de katıldı. 
Kentin İKP'li Belediye başkanı Gabbuguani, hazırlıkları iki yıldır süren toplantının başarılı bir şekilde sona erdiğini açıkladı. 

3 bölümde yapılan bu uluslararası toplantıda, ilk önce muhalifler kendilerine yapılan 
baskıları ve doğu ülkelerindeki diktatörlükleri somut olarak teşhir ettiler. Daha sonra çeşitli milletlerden uzmanlar Doğu blokundaki demokrasi mücadel târihi boyutlarını ele alan konuşmalar yaptılar. Uzmanlar, konuşmaları boyunca olayı da tahlil ederek kendi görüşlerini açıkladılar, Son bölümde ise , Doğu Avrupa'daki muhalefet hareketi ile İtalya'daki siyasi hareketler arasında kurulması gereken bağlar konusu işlendi. 

Yapılan konuşmalarda, İKP'li şahsiyetlerin muhalefet hareketler desteklemeleri- ne rağmen, Doğu bloku hükümetlerini eleştirmekten titizlikle kaçındığı görüldü. Buna karşı İtalyan Sosyalist Partisi, başta Kremlin olmak üzere Doğu bloku yöneticilerinin “İnsan hakları ve uluslararası hukuku hiçe saydığını" belirtti. 

Voplantının son” gününde, bir çok karar tasarısı sunulmasına rağmen, tasarılar oylunmadı. Belediye yetkilileri söz konusu karar tasarılarının ileri bir tarihte inceleneceğini söylediler, 

Bu kararların bir kışmında Çekoslovakya ile birlikte Kamboçya'nın da işgal edilmesi kınanmıştı. Toplantıya son gün katılabilen Bayan Sakharov, izleyicilerin alkışlarıyla karşılandı, 

“Avrupa komünizmini"' savunduğunu söyleyen İKP'nin Doğu blokundaki muhalefet hareketleri konuşunda uluslarası bir toplantı düzenlemesi İtalyan basınında çeşitli yorumlara vol açtı, Özellikle Hiristiyan Demokrat Partiye yakın çevreler, İKP'nin hükümet bunalımı yaral Gği bir dönemde, böyle bir toplantı düzenlemiş olmasını “Basit bir aldatmaca 


olduğunu ileri südüler. Sosyalist Parti sözcüsü ise, Floransa toplantısının olumlu 


bit pelişme olduğuna saydedoek, “IKP, bu konuda daha açık bir tutum almalıdır" dedi 


Bilindişi gibi, Be ingua in İtalyan "Komünist" Partisi, hükümet bunalıma çare ola- 


vak, İKM bakanları da bulunduğu bir “Milli birlik koalisyonu 


formülünü savunuyor 


yokederek, kenti geri aldı. Aynı gün 7 numaralı üzerindeki 


karayolu 

düşmanları temizleyen Devrimci Halk Ordusu bu 
bölgeyi kurtardı, 29 
Ocak günü 5 numaralı karayolu üzerinde üslenen Vietnam birlikleri yenilgiye uğratılarak, 5 numaralı karayolunun bir kesimi denetim altına alındı. 
Devrim Ordusu aynı gün 
6 numaralı karayolu üzerindeki Kompong Smar bölgesinde 30 düşmanı yoketti. 28 Ocak'ta ise Bassak Irmağı bölgesinde bir çok düşmanı saf dışı etti, Ayrıca Bassak Irmağının Krep Çao'dan Takeo'a kadar olan kesimi Kamboçya Devrimci Halk Ordusunun Denetimi altına girdi. 

Bu arada Tayland sı-- nırından 4 kilometre uzaklıktaki bir Devrim Halk Ordusu üssünü ziyaret oden "The Nation" gazetesi muhabiri, tanksa- var füzeleri olmayan halkm molotof kokteylleri hazırlamakta olduklarını söyledi. GazZetsöi ayrıca Devrimci: Halk Ordusg, askerlerinin .ulaştırma aracı olarak at arabaları ve traktörlerden yararlandığını belirtti, 


Sihanuk: 
"VİETNAM, 
KAMBOÇYA” YI BIR SALDIRI ÜSSÜ 
OLARAK 
KULLANMAK 
İSTİYOR” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Demokratik Kamboçya'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde temsil eden Prens Norodom Sihanuk, New York" ta Fransız AFP ajansı muhabiri Joel Henri'nin sorularına cevap verdi. 


Ajans muhabırının "Pol Pot yönetimini nasıl değerlendiriyore sunuz?" 
şeklindeki sorusuna Sihanuk şu yanıtı verdi: "Pol Pot Kamboçya devletinin yasallığını temsil etmek - tedir. Pol Pot, ABD'ye karşı ve Lon Nol hainleri- ne karşı başarılı bir savaş verdi. Pol Pot, direniş sa- « vaşı içinde yasallığını kanıtladı. 


“İnsan haklarının çiğnenmesi meselesini bir kenara bırakalım, Pol Pot Kamboçya'nın tek yasal temsilcisidir. Şimdi bir mesele daha var. Pol Pot neden hâlâ yasal hükümettir? Bunun cevabı da şudur: Pol Pot savaşma- ya devam ediyor, işgal altındaki ülkede saldırgana karşı mücadele ediyor. 
Pol Pot devlet bağımsızlığının temsilcisidir. 

“Burada bir konuyu daha eklemek istiyorum. 
Sovyetler Birliği'nin desteklediği Vietnam, Kamboçya'yı Güney Doğu Asya ülkelerine karşı bir saldırı üssü olarak kullanmak isteyecek, Sovyet yayılmacılığına karşı Öözeliikle 'Tayland tehdit altordadır." 


Muhabirin, “Kizil Khmerler dışında bir başka yönetim kurmayı düşünuyor. musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Sihanuk şöyle karşılık verdi: 

“Hayır. Çünkü Pol Pot hükümeti yasaldır. Böyle bir hükümet kurulursa yasal olmaz. Pol Pot yasal hükümetin başkanıdır 


mi işsçi-sendika Aster-İş kurucusu ve eski genel başkanı Kemal Kaya: 


Aster-İş yöneticilerinin kişiliğini, bütün işçilere anlatarak yalnız bırakalım” 


DEPREMDEN KAÇANLAR 


YIKIM SAHİBİNE YAKALANDI 


Dikildi 
© "Aster-iş Başkanı Ayhan Dümen”'in © Bu sendikaya hizmet etmiş olan © "Bunların sloganları yüzünden gecekondu fukarası, eğitimci diye Maden-Iş”ten getirdiği birçok arkadaşımız, bu adamların devamlı işçi kaybettik, devamlı Vahşi dağ sırtında adamlar, zincir ve sopalarla sendikayı tavırlarını görünce sendikadan gerileme gösterdik” Gözü yoktu ki 
3 UZ . . v 
basmaya kalktılar aklaştılar Kimsenin tavuğunda Sahte TKP'nin "kamu kuruluşlarına yerleşmek" çağrısına paralel olarak, Aster-İş Sendikasının aske- " ʻi R i aari Baş alacak ri tersanelerde örgütlenme faaliyetlerini yogğunlaştırdığı bugünkü şartlarda, bu sendikanın kurucularından © Başlıca taktikleri, kendi görüş ve Ne eli vardı ve eski Genel Başkanlarından, 13 yıllık tersane işçisi Kemal Kaya, Aster-İş'le ilgili gerçekleri gazetemize düşüncelerinde'olmayanları saf dışı anlattı. Aşağıda Kemal Kaya'nın sorularımıza verdiği cevapları yayınlıyoruz: etmek” d Sır verecek Ne dili vardı. 
Erkan Ildız tık fabrikaya ağırlığını dilmedi fakat daha sonra- çirmesinden sonra, sen —ster-İş'in &urucu- koymaya başladı. Bu ara- ki olaylarda da gördüm dika içinde sahte TKP'- 


larından biri oluruk, bu sendikanın noril kurulduğunu anlatır mısınız? 

— 1975 yılında Taşkızak Tersanesinde öyle bir ortam oluşmuştu ki, ilerici-devrimci bir sendikaya' şiddetle ihtiyaç hissediliyordu. Fakat şimdiki Genel Başkan Ayhan Dümen ve onun havalisi o sı- 
'ralarda ortalıkta yoktu. 
Müteşebbis Heyeti atayacağımız sırada bunlar ortaya çıktı. Taşkızak'ta Yüksek Tekniker olan Ayhan Dümen Genel Sekreter oldu. Diyarbakırı Ahmet Ezel Taşer de Genel Başkan seçildi. 


SAHTE TKP'NİN 
TEMEL SİLAHI: 
KOMPLO VE TASFİYECİLİK 


— Ayhan Dümen sendikayı nasıl ele geçirdi? 
—Biz sendikayı kurduktan sonra olaylar gelişti. Öyle ki sendika ar- 


rilirken. 


Şimdiye kadar imal edilenlerin en bü yüğü 


Burdur gemisi, törenle 


da dedik ki, arkadaşlarımıza seminerler verelim, AyhanDümenin Maden-İş" ten arkadaşları varmış. 
Ali ve Ziya adlı iki kişi eğitim vermeye başladılar sendikada. Fakat eğitim verirken, sendikanın yönetimine egemen olma çabasına girdiler. Bu bazı arkadaşlarda tepki dogurdu. İşçi arkadaşlar, bu adamların sendikaya gelmesini istemiyordu. 
Ali ve Ziya bazı şahıslarla beraber bir gün sopa ve zincirlerle sendikanın etrafını sardılar. Tehditler savurdular. Fakat Ayhan bu adamları müdaafa etti. 

Daha sonra şimdi yönetimde bulunan Metin Eraslan, Mustafa ve 5-6 arkadaşı sendikadan ihraç etmek için Onur Kuruluna verdiler. Buna karşı çıkanlar oldu. Ayhan bunların ihraç edilmesi için çok diretti. Onur Kurulu da ikiye bölündü. 
Sonuçta bunlar ihraç e- 


400 işçinin el emeği göz nuruyla yaralılan Burdur gemisi törenle denize indi- 


denize indirildi 


Haliç'te protesto edilen Dok Gemi-iş Başkanı Sivri, Camialtı’ ndaki törene 60 kişilik grubuyla gelince, 


işçiler arama yapılmasını istediler 


İSTANBUL (ÖZEL) Denizcilik Bankasına bağlı Camialti yapılan bir törenle Burdur gemisi denize indirildi. 
Gemi indirme törenine Ulaştırma “Bakanı Güneş Örgüt'de katıldı. Burdur gemisinin bugüne kadar ülkemizde inşa edilen en büyük gemi olduğu ve takaynaklarımıza dayanılarak imal edildiği bildirildi. 

.Bu arada bir süre önce Haliç Tersanesinde işçiler tarafından protesto edilen Dok Gemi-İş Başkanı Aslan Sivri'nin törene 60 kadar adamıyla birlikte geldiği görüldü. Kalabalık grubun içinde MHP'li militanların da bulunduğunu belirten Camialtı 


Tersanesinde 


mamen kendi 


Ter- 


sanesi işçileri Denizcilik Bankası Genel Müdürüne başvurarak bu kişilerin aranmasını istediler. Daha sonra güvenlik kuvvetlerinin Aslan Siyri'nin beraberinde getirdiği grubu sıkı denetim altına aldığı saptandı. 

Camialtı Tersanesindeki tören, yapılan konuşmalardan sonra Burdur gemisinin denize indirilmesi ve Bolu gemisinin omurgasının kızağa konulmasıyla sona erdi. 

Öte yandan gazetemize bir açıklama yapan Camialtı Tersanesi işçileri, Aslan Sivri'nin kışkırtmalarının sonuçsuz kalacağını, işçileri huzursuzluğa sevk eden bu tür tutumlara fırsat vermeyeceklerini belirttiler. 


ki, kendi görüş ve düşüncesinde olmayan kişileri safdışı etmek, bu adamın başlıca taktiği. 

Bu arada Harb-İş'ten teklif geldi, gelin görüşelim diye. Biz prensip olarak kabul etmedik. Başkan Ahmet Ezel Taşer ve Erol Ataç arkadaşlar, görüşelim diye ısrar ettiler. 
Bundan dolayı Ahmet'i görevden aldılar. İkinci başkan ben olduğumdan başkanlığa ben geldim. 

1976'da Genel Kurula gidilecekti. Kongre hazırlıkları başladı. Başkanlık için Ayhan Dümen ortaya çıktı. Kongre günü kulis faaliyetleri yürüterek ve dümen çevirerek beni Yönetim Kurulu listesin- den sildiler, 


AYHAN DÜMEN, 
BİR YERLERDEN DİREKTİF ALIYOR 


— Ayhan Dümen'in Genel Başkanlığı ele ge- 


Çukurova Elektrik Şirketiyle, Enerji-iş arasında sözleşme imzalandı 


ADANA (THA) 

Çukurova Elektrik Anonim Şirketi rinci yıl üç kademede olmak üzere 140, ile Enerji-İş Sendikası arasında 515 işçi- 150 ve 160 lira, ikinci yıl ise 120 lira yi kapsayan 8. dönem toplu iş sözleşme- zam yapıldı. 


si imzalandı. 


ları direniş devam ediyor. ğ Edinilen bilgiye göre, tanker sahipleri tafinerinin dolum tesislerinin ye- ` tersiz olduğunu ve sıralama işleminde bakır ve çevre illerde akaryakıt sıkın- bazı düzensizliklerin yaratıldığını belir- tısının başladığı öğrenilmiştir. 


Yeni dönem toplu sözleşmeyle işçile-Toplu sözleşmeyle işçi ücretlerine bi- re verilen ikramiye sayısı 6'ya çıkarıldı. 


Batman da tanker sahiplerinin direnişi sürüyor 


DIYARBAKIR (AA) terek, geçen haftadan bu yana akarya- 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kıt ve benzeri ürünleri taşımamaktadır-TPAO'nun Batınan Rafinerisinde tan- an ni ; ker sahiplerinin geçen hafta başlattık- dürdükleri direnişin sona erdirilmesi için çalışıldığını sövlediler. 


Yetkililer ise tanker sahiplerinin sür- 


Ote yandan aireni, nedeniyle Diyar- 


ye karşı olanların tasfiyesinin hızlandığını biliyoruz, Bu dönemi de anlatır mısınız? 

— Ayhan Dümen kendi mevkisini ve sendikanın yönetimini zorla elinde tutmak hareketi içindeydi. Bütün bunlar sonucu şunu gördüm. 
Ayhan mutlaka bir yerlerden direktif alıyordu. 


Daha sonra Genel Sekreter Murat Yamaç'a karşı bir hareket başlattılar. 
Ağabeyi TİP'liydi Yamaç'ın. Bu mücadele kızıştı ve sendika sallanma- ya başladı. Adamın taktiği şu: Senden azami ölçüde yararlanıyor, ama işçiler istese bile eğer seni beğenmiyorsa yönetimde yer vermiyor, Sonuçta Murat Yamaç'ı pasifize ettiler, daha sonra da görev vermediler. 

1. Bölgeye beni atayacaklarını söylüyorlardı fakat; Tuzla'dan Şevki adlı birini atadılar. İşçilerde bir tepki oluştu. 
Bir muhalefet meydana geldi. Bu muhalefet, o görev için benim aday olmamı istedi. Kongreye gidildi, Kongre günü şunu gördük ki, görevli diye tanımadığımız kişiler getirilmiş ve salonun çeşitli yerlerine yerleştirilmişti. İki slogan tesbit etmiştik. Yaşasın Aster-İş, Yaşasın DİSK. Fakat dışarıdan getirilen bu görevli şahıslar, işçi sınıfı- nın ve DİSK'in içinde 


“tartışmalı olan sloganlar* 


atmaya başladılar. "'Yaşasın UDC" ve benzeri sloganlar atıyorlardı. Hava elektriklendi. Ben konuşmak istedim, aday olmama rağmen bana söz hakkı verilmedi. 


Fakat işin garip tarafı, Ayhan Dümen 1. Bölge temsilciliğine seçtirdiği bu Şevki'yi 


ve Genel 
Yönetim 

y Faik Bayramçavuş'u 1 ay geçme- den görevlerinden aldığını öğrendim. 

Sendikaya büyük hizmetleri geçen Avukat Ercüment Tahiroğlu'nu da sendikadan attılar. 


AYHAN DÜMEN 
GİBİLERİ 
YIKILMAYA 
MAHKUMDUR 


Sendika içi demokrasinin yok edilmesi ve sendikanın sahte TKP'nin güdümüne sokulması ne gibi gelişmelere yol açtı? 

— Ben baştan beri Ayhan Dümen'e, farklı görüşteki insanları kazanalm, bütün işçiyi kazanalim dedim. Bu sendika daha emekleme çağında. 
Bir siyasi partinin güdümüne sokulması ve farklı görüşten insanlara hayat hakkı tanınmaması, sendikaya büyük zarar verir ve veriyor da. Bunlar sendika içinde muhalefete yer vermiyorlar. Bu yüzden giderek işçi sınıfın- dan da kendilerini soyutluyorlar. Biz bunların sendikaya benimsetmeye çalıştıkları sloganlar yüzünden, işçiyi bölen tutum yüzünden devamlı işçi kaybettik. Sendika devamlı bir gerileme gösterdi. 


Daha önce bu sendikaya çok hizmet etmiş olan birçok arkadaşımız, bu adamların bu tavırlarını görünce sendikadan uzaklaşmaya başladılar. 


Bir de şu var: Ayhan şunu der daima: Bizim toplu sözleşmemize işçi de katılır, görür. Ama bunu hiçbir zaman uygulamadılar. 

— Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 


— Bence yetki de alsalar hiçbir zaman başarıya ulaşacaklarını zannetmiyorum. Bir tabeladan başka hiçbir şey kazanamazlar. Ayhan Dümen gibi, tabana dayalı olmayan her kişi yıkılmaya mahkumdur. Bu adamların kişiliğini bütün işçilere anlatarak kendi başlarına yanlız bırakalım. 


440 sayılı yasada 
değişiklik yapılacak 


isletmeler Bakanı, 


bugün Türk-İş Te yönetime katılma 


sorununu gö, 


© işçi kesiminden 3 kişinin yönetim organına katılması öngörülüyor 


ANKARA(ANKA) 


Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde yeni bir yönetim modeli hazırlandığı, KIT'lerdeki yönetime katılma konusunda İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu ile Türkiş Genel Başkanı Halil Tunç'un bugün biraraya gelerek ortak bir çalış- 


ma yapacakları öğrenildi. 


İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, bu konuda Anka Ajansına yaptığı açıklamada işçilerin işyerinin başarısından pay almak istedikleri- 


ni belirtti. 


Yeni yönetim modelinin hangi KİT kuruluşlarında uygulanacağının Bakanlar Kurulu tarafından saptanacağını belirten Bulutoğlu, Türk-İş'le yapılacak görüşmeden sonra, uygulamaya geçilmeden Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nun da görüşlerinin alınacağını ifade etti, 

İşletmeler Bakanı Bulutoğlu KİT'lerdeki zarann İşçi ücretlerine bağlanamayacağını belirte- 


rek şöyle dedi: 


“Yönetimde işçinin de ağırlığı olduğu sürece ücret artışlanyla işyerindeki verim artışı arasındaki ilişkiyi kurmak mümkündür, 

Biz işçilerin işyerinin başarısından pay almasını istiyoruz Bu'amaçla ilk aşamada "Toplumsal Anlaşma'da bunu benimsemiş olan Türk-İş" le görüşeceğiz. Daha sonraki bir tarihte de 


DİSK ile görüşmeyi umuyorura 


Bulutoğlu hazırlanan yeni yönetim modeli ile KİT'lerdeki işçi temsilcisi sayısının 3'e çl- 


, Karılacağını bildirdi. 


İşletmeler Bakanlığı tarafından, çalışanların yönetime Katılması amacıyla bir süredir yürütülen hazırlıklar, kanun hükmünde bir kararnameyle, yetki yasasına dayanılarak 440 sayılı yasanın 7. ve 8. maddelerinde değişiklik yapılma- 


sını amaçlıyor. 


Bu yasada yapılacak değişiklikle KİT'lerin yönetim kurulu arasında yeni bir düzenleme yapılacak, Maliye Bakanlığı ile birlikte İşletmeler Bakanlığı da yönetimde yer alacak. 

Çalışanların temsilci sayısı 3'e yükseltilecek, ayrıca işyerinde "Çalışanlar Komitesi" kurulacak. İşyeri temsilcileri doğrudan sendikalar tarafından atanmayacak ve o işyerinde çalışanlar arasından seçimle gelecek 


iş Bulma Kurumu engelli ve hükümlülerle ilgili yeni yasa tasarılarını Çalışma Bakanlığına gönderdi 


Yeni yasa tasarısına göre,tüm işyerlerinde he: 50 çalışana karşılık l engelli istihdam edilecek 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından engelli ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve iş sahibi olmaları amacıyla hazırlanan ve yeni uygulamalar getiren yasa tasarılarının Çalışma Bakanlığına sunulduğu bildirildi. 


İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğün- den yapılan açıklamaya göre, sakat ve hükümlülerle ilgili yönetmeliğin geçerliliğinin kalmadığı saptanarak engelliler ve eski hükümlülerle ilgili yeni yasa tasarılarının kısa sürede hazırlanıp Çalışma Bakanlığına gön- 


»derildiği belirtildi. 


Yeni yasa tasarıların- da İş Kanununa bağlı olup olmadıklarına bakılmadan tüm işyerlerinde her 50 çalışana kar şılık bir engellinin istihdam edilmesi sağlanacak. 
Buna uymayan işverenlerin ise işçi başına ayda asgari ücret düzeyinde para ödemesi zorunluluğu getiriliyor. Yanlış bilgi veren işverenlerin de iki 


katı para cezası ödeyecekleri öğrenildi. Öte yandan yükümlü olma- 


dıkları halde engelli çalıştıran işyerlerinin bu kişilere ödeyeceği ücretin yarısının kurulacak bir fondan karşılanacağı kaydedildi 


Akmanlar grevi 42. gününde 


KIBRIS (ÖZEL) Akmanlar Çikolata ve Şekerleme Fabrikasında çalışan 26 işçinin sürdürdüğü grev 42. gününü doldurdu. 


Akmanlar Fabrikasında asgari ücret altında ve her türlü sosyal güvence- den yoksun olarak çalış- 


tırılan işçiler sendikalaştıkları için işverence işten çıkartılmış ve 20 Aralık 1978 tarihinde gre- ve başlamışlardı. 


Akmanlar Çukulata ve Şekerleme Fabrikası grevi Türk-Sen'e bağlı Gıda-Sen Sendikası tarafından sürdürülmektedir. 


GANİ BOZARSLAN 


Mahkeme ev sahiplerinin lehine karar verdiği halde 


İzmir Cennetçeşme” de kış ortasında gecekondular yıkıldı 


Git yıldır Cennetçeşme Şemtinde oturan 500 hane tedirgin 


Osman Nuri 
Büyüker 

İzmir'in Cennetçeşme semtinde önceki gün bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında yoksul emekçilerin gecekonduları yıkıldı. 

Çoğunluğu depremler yüzünden evsiz kalmış, ya da işsizlik yüzünden Van, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Malatya'dan gelen yurttaşlardan oluşan 500 hanelik Cennetçeşme'nin gecekondu sakinleri, yıllardır süren mahkemeler sonunda, dåvanın lehlerine sonuçlanmasının verdiği rahatlıkla gün doğmadan yollara döküldü. Üç-beş kuruş nafaka kazanabilmek için gecekonduların çamurlu yolları geçip, tepeleri aştıkları bir sırada, resmi arabalar gelmeye başladı. Çocukların meraklı bakışları arasında yaklaşan resmi araçlar, gecekonduların arasına yanaşıp, park etti 


YETKİLİ EMRETTİ: YIKIN! 

Sarışın, 1.65 boyun- daki yetkili, arabalardan inenlere yamru yumru duran gecekonduları göstererek emretti: 

—Yıkın... 

Ortalığı dolduran çığlıklar, feryatlar, çocuk sesleri, ve gözyaşları, sicim gibi .yağan yağmur ve küfürler yıkılan evlerin gürültüsü arasına karışıp gitti. Yağmur altında titreşen yüzlerce kadın ve çocuk, yıkıntılar arasında uzaklaşan cemselere bakakaldı. 

Halk, yıkıntı altındaki eşyalarını toplayıp, şikayet için Valiye gitmek üzere yola düşmüştü ki, yıkım başladığında giden grupla karşılaştılar. 

"Bizi polise coplattılar. Vali kaçtı, Belediye Başkanı da yok ortalıkta.” 

“Saç sakalı ağarmış bir ihtiyar, nefes nefese anlatıyor: "'Bak oğlum, sana isim isim sayayım: 

Ali Morkoç, Nafis Meydan, Halis Korkmaz, Lütfü Okumuş... Burda 
oturan hemen herkes, 6 
senedir bu dertte. Yıllardır mahkemeliyiz. Sonunda karar çıktı. Mahkeme bizi haklı gördü. 
Yıkılmaz diye 78 de karar verdi mahkeme. Elimizde belgeleri. Herkes- 


te var. 

Onların elinde hiç bir şey yoktu. Yıkım emri olmadan yıktılar. İki şişe rakı içir,sana : burayıdümdüz ederler..." 

YIKIMI 

TEZGAHLAYAN 


UZUNDERE MUHTARI 

Yıkılan gecekondular, İzmir Belediyesi sınırları içinde ve hazineye ait arazide bulunuyor. Altı yıldır meskun bulunan bu bölgedeki evlerin yıkılması için açılan davalar, 1978 yılında ev sahiplerinin lehine sonuçlanmıştı. Ancak, bölgedeki evlerin yıkılması için, 2 km ötedeki Uzundere köyü muhtarlığı hazine avukatlarından daha yoğun bir çalışma yürüt müşler. Köy muhtarı, bu bölgenin, Uzundere'ye ait mera alanı olduğunu ileri sürerek hak iddia ediyor ve 200 haneli köy hesabına 500 hanelik Cennetçeşme'yi ortadan 


kaldırmaya çalışıyormuş. Bu ;durum, Uzundere köyfinde de ikilik yaratmış ye köylüler, iki grup olup birbirine düşmüş. İş, mahkemeye dü şüp, bölgenin hazine arazisi olduğu kanıtlanınca da köyden bazıları, gecekondu sahiplerine eğer para verirlerse, evlerine sahip olabileceklerini söyleyerek para almaya çalışmışlar. Ev sahipleri bunları reddedince de daha başka yollara başvu rulmuş... 

Gecekonduların bu kısa öyküsünü dinlerken, bir teyze söze karışıp, “Yıkıma kendisi de gelmiş. Muhtar, Uzundere muhtarı da vardı yıkım- da. Yıkımcılarla beraber geldi. Evlerimiz yıkıldıkça arabasının yanında sırıta sırıta seyretti.." diyerek öyküyü tamamlıyor. 


SESİNİ 
ÇIKARMAYANIN 
EVİNİ YIKTILAR 


Biz konuşurken, vakit, öğleyi geçmiş, hava kararmak üzere. Yağmur dinmiş, herkes sokaklar- da. Çalışmaya gidenlerin dönmesini bekliyor. 
Olanlardan habersiz yorğun argın evine dönen amelelerde bir kaynaşma, bir faaliyet, grup grup insanlar hararetle tartışıyor, kafalar saat gibi... Herkes yıkımı protesto ve yıkıcılardan kurtulan barınaklarını savunabilmek için direnme yolları araştırıyor. Bir işçi yanıma yaklaşıp şunları söylüyor: 


"Kardeşim, benim anlamadığım, derdini anlatan, hakkını savunan adama bir şey olmuyor da hakkını savunamayana dişini geçiriyorlar. Ben, bağırdım, çağırdım, zorlayınca, önüne dikildim, yıktırmadım evimi. Başka arkadaşların evine gittiler, orda da beraber karşı çıktık, gene yıkamadılar. Sesini çıkarmayanın, yıktılar evini." 


ÇOK 
GÖRÜYORLARSA 
TOPRAĞA 
GÖMSÜNLER BİZİ 


Tartışmalar, devam ediyor, herkes, durumu anlamaya çalışıyor 


Bu sırada koluma giriyorlar, Lütfü Okumuş' un evine gidiyoruz. Lütfü Amcanın, evine günde 
30 ekmek alınıyor. 15 
nüfus, bir Lütfü Amcanın sırtında. Evdeki ço cuklar, 7 km ötedeki Bozyaka İlkokuluna her gün yürüyerek gidip geliyorlar. Lütfü Amcanın mesleği de sakalık, İki eşeğiyle 3 km öteden getirdiği 4 teneke suyu 10 
liraya satarak evini geçin diriyor. Buraya Kars'ın Susuz Kazası, Keçili köyünden gelip yerleşmişler. Lütfü Amcanın buraya neden geldiğinin hikayesi, bir hayli uzun, fakat Lütfü Amca şunu söylüyor kısaca: 


“Daha buradan başka gidecek yer kalmış mıdır? 
Daha bizim vurulacak ye rimiz kalmış mıdır? Üstten yağmur, alttan ça- 


mur, büzüşüp oturuyo ruz. Bunu da çok görüyorlarsa, bizi gömsini- 


ler, sonra da gelip yık sınlar burayı.” 


altında yaşamak b 


Güstte yağmur altta çamur, naylon 


ile çok görüldü 


Dünya Enerji Konferansı üyesi Dr. Mustafa ültanır: 


“Nükleer santral için komşu Üçüncü Dünya ülkeleriyle işbirliği yapılmalı” 


ANKARA (ANKA) 


Dünya Enerji Konferansı Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Özcan 


Ültamr, nükleer santral 


yapımı konusunda kom- 


şu Üçüncü Dünya Ülkeleri ile işbirliği yapılma- 


sını istedi. 


Nükleer santrallar konusunda bir açıklama 


yapan Dr. ültanır, h 


ükümetin programında, 


nükleer santralların kurulmasının, Türk ekonomisi için çok büyük bir yük olduğunun ifade e- 


dildiğini belirtti. 
Aynı zamanda enerj 


i uzmanı da olan Ziraat 


Fakültesi öğretim üyesi Dr. ültanır, bölgesel 


işbirliğinin hem komşu 


Üçüncü Dünya Ülkeleri 


ekonomilerinin, hem de Türk ekomonisinin kalkınmasında katkıları olacağını söyledi. Ültanır 


ayrıca Türkiye'nin tek 


başına bu kadar büyük 


çapta bir yatırıma yönelmesinin sakıncalı olaca- 


ğını da savundu. 
Nükleer santrallerin 


yapılması konusunda 


meslek kuruluşlarının da görüşleri alınması ge- 


rektiğini kaydeden Dr. 


Ültanır, meslek kuruluş - 


larının teknik, tecrübe ve bilgi yönünden hazırlanacak projeye katkıları olacağını söyledi. 


DPT Bütcesi Senafoda kabul edildi 


HABER MERKEZİ Cumhuriyet Senatosu" nda yapılan görüşmeler sonunda Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi ka bul edildi. Görüşmeler sırasında, AP grubu adına konuşan Afyon Senatörü Kazım oKaraağaçlıoğlu, “planın hür teşebbüse birtakım engeller getirdiğini"' öne sürdü ve "sosyalist merkezi plana gidişin ilk adımı olan devletçiliğe ağırlık verdiğini" iddia etti. Eleştirileri yanıtlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ise, ekonomik konularda daha önceki hükümetleri eleştirdi 

İMF VE 

ÖNLEMLER 


IMF ve ekonomik ön- 


lemler konusu üzerinde de duran Çetin, "Türkiye'nin İMF'nin isteği ile önlem alması ya da ödün vermesi sözkonusu değildir" dedi. Hikmet Çetin, “hükümetin aldığı önlemlerin ekonomiyi istikrara kavuşturmak amacını taşıdığını" söyledi ve "ekonomik sorunlara bir-iki yıl içersinde çözüm bulunamayacağını" belirtti. 
AP SENATÖRÜ 
CHP grubunun görüşlerini açıklayan Mardin Senatörü Mehmet Ali 


Arıkan'dan sonra söz alan AP Afyon Senatörü 


Kazım Karaağaçlıoğlu kişisel bir konuşma yaptı, Karaağaçlıoğlu, 


"vatandaşın artık hükümeti değil devleti aradığını" söyledi. 


— THY, 2 ABD bankasından 3,5 milyon dolarlık kredi alıyor 


ANKARA (ANKA) 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın (THY) satın almayı kararlaştırdığı Boeing 
727 uçağının finansmanı 
için iki ABD bankasıyla imzaladığı anlaşma Bakanlar Kurulu'nda onay- 


DGBF Merkez Y. 


landı. 

Türkiye hükümeti ile Riggs National Bank ve ABD'nin resmi bir kuruluşu olan Eximbank arasında imzalanan anlaşmaya göre 3 milyon 549 
bin 109 dolar tutarında kredi alınacak. 


Değerli Yazar, Gazeteci 


ABDİ 

. Sia 
IPEKÇi'nin katledilmesini nefretle kınıyoruz. 
Katillerden 

hesap soralım, Ailesine, Basın mensuplarına ve halkımıza' 
başsağlığı diliyoruz. 


ürütme Kurulu 


5Şubat 1979 


(Baştarafı 1, Saytada) leri karşılıyor ve odasına götürüyordu. Gelenler gazetenin içinde dolaşıyor. Ve hemen kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. 
Altan Öymen şöyle diyordu: Şok etkisi yarat- 


mak istiyorlar... Abdi Bey'in odasının kapısı açık. Kendi oturduğu 


koltuk boş değil. Büyük boy bir fotoğrafı var koltuğun üstünde siyah çerçeve içinde. Masası- nın üstünde son kahvesi, içtiği son sigaranın külleri... Odaya pek kimse girmiyor... yürekler elvermiyor. 


MİLLİYET'İN 
ÖNÜNDEKİ TÖREN 


Saat 11.00'de İpekçi' nin bayrağa sarılı tabutu gazetesinin önüne getirildi. İpekçi'nin gelişiyle Milliyet'in önündeki kalabalık dalgalandı. Etrafını sardılar. Tabut görülmez hale geldi. 

Ve birden Turhan Aytul konuşmaya başladı: Abdi İpekçi'nin hep yeniyi, güzeli ve doğruyu arayan bir gazeteci olarak insanlık tarihinin gurur duyacağı kişilerden biri olduğunu anlatan Turhan Aytul şöyle devam etti: "Abdi İpekçi yanlış haber verilmesine, atlama pahasına katlanamazdı. Türk basınındaki her yeniliği hemen ilk bulup uygulayan oydu. Çalışmalarda yorulma nedir bilmezdi. Zaman denen sınırlamanın çok ötesindeydi. Boğazımda düğümlenen hıçkırığımı bir diplomatımızın dün söylediği bir sözle bitirmek istiyorum Dürya kamuoyuna sunacağımız o kadar az Türk var ki, bunlardan biri de Abdi İpek çi'ydi." 

Ardından dini konuşma yapıldı görevli imam İpekçi'nin bir fikir şehidi olduğunu belirterek, "böyleleri ölmez" dedi. Ve nereden geldiğini anlayamadığımız bir ses yükseldi. ''Yakalarını bırakmayacağız." Bu ses cenaz” törenine katılan kayımayan merkesu di leğini ortaya koyuyor- 


UNUTMAYACAĞIZ 


Cenaze birden ellerin üstünde yükseliverdi. 


CEMİYETİN 
ÖNÜNDEKİ 
TÖREN 


Yürüyüşe geçildi. 
İkinci durak Gazeteciler Cemiyetiydi. önde Abdi İpekçi'nin siyah çerçeve içinde büyük bir resmi ardından gazetedeki köşesi DURUM yine siyah çerçeve içinde ve bu kez boş ardından da İpekçi' nin bayrak içindeki tabutu gidiyordu. Daha sonra Başbakan, Bakanlar, Muhalefet, komutanlar, parlamenterler, siyasi parti temsilcileri kuruluş lar. Üniversite öğretim üyeleri; CHP İstanbul teş kilatı eksiksiz olarak ka tılmıştı. 

İpekçi'nin yakın arkadaşlarından gazeteci Leyla Umar "İpekçi'nin en sevmediği şey karışıklık" diye hayıflanıyordu. 

Cemiyetin önünde Genel Sekreter Mustafa Yücel bir konuşma yaptı. 
Mustafa Yücel, fikir özgürlüğünün ve özgürlükçü demokrasinin yılmaz savunucusu, mümtaz gazeteci, İpekçi'nin öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti ve şöyle devam etti: "Ancak katiller bulunursa ,kin ve husumet ortamı kaldırılırsa, anarşiye ve teröre karşı bütün güçler ittifak yaparsa birlik ve beraberlik sağlanır- sa,ancak o zaman acımız biraz hafifleyecek, ancak o zaman Abdi İpekçi mezarında biraz daha rahat 


olacak" Mustafa Yücel konuşmasında şunları söyledi; 


"Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başyazarın, ülkenin kritik döneminde böylesine ciddi bir siyasi cinayete kurban gitmesi- nin büyük vahamet ve dehşeti tüm açıklığıyla ortadadır. Aslında öldürülmek istenen, yokedilmek istenen milletimizin yüksek onuru, Türk demokrasisi, basın ve düşünce özgürlüğü ve bunlârin LWwsinde€ ülkemizin bütünlüğüdür. Bu neden- 


ledir ki sıkılan kurşunlar Türk ulusu vicdanında derin yaralar açmıştır." 

Mustafa Yücel Türk basınının, tüm kuruluşla - rı ve mensupları ile hiç bir saldırıdan yılmaksızın görevini yapacağını helirtti Konuşmasında, Türk basınının şartlar ne olursa fikir ve düşünce özgürlüğüne Türk demokrasisi ve ülkenin yüksek 


çıkarlarını savunacağını söyledi. 
Mustafa Yücel'in ko- 


nuşmasuuan soura AÙ- 


di İpekçi için bir saygı 


Demokrasi şehidi Abdi İpekçi'nin cenazesi dün saat 11.00'de son kez gazetesinin önüne getirildi. 


duruşu yapıldı ve Teşvikiye'ye hareket edildi. 
CAMİDEKİ TÖREN 
İpekçi için üçüncü tören Teşvikiye camiinde yapıldı. Babıali'deki kalabalık, değerli gazetecinin ardından arabalarla Teşvikiye'ye yöneldi. Cenaze töreninin yapılacağı Teşvikiye semtine giden bütün kavşaklar kesilmişti. 
Törene katılmak için sıkı bir kimlik kontrolün- den geçmek gerekiyordu. 
Cenaze iù kim olan hava, cinayet o- 


Wivuiuc ua 


Yurttaşlar İpekçi'yi kaybetmenin üzüntüsü içindeydi. 


daklarının üzerine gidilmesi isteğiydi. Avlu çelenkten geçilmiyordu Çelenkler arasında Cum hurbaşkanı Korutürk'ün ki de göze çarpıyordu 

Cumhurbaş kanı'nın cinayetten duyduğu üzüntüyü ve başsağlığ. 
dileklerini İpekçi'nin eşine Korutürk adına Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşs viri Ali Baransel iletti. 


TÖRENE 
KATILANLAR 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay, Millet Meclisi Başkanı Cahit 


Karakaş, Başbakan Bülent. Ecevit, AP Genel Başkanı Süleyman De- 


mirel, İstanbul Valisi İh san Tekin, Devlet Pakanı ve Başbakan Yardımcıları Orhan Eyüboğlu, Hikmet Çetin ve Dr. Fa ruk Sükan ile CGP Genel Başkanı Prof, Dr. Turhan Feyzioğlu, Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr, Mete Tan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı ile siyasal partilerin ve çeşitli kuruluşların üst düzeydeki temsilcileri ile basın mensuplarından oluşan kortej, basın şehidi Abdi İpekçi'nin tabutunu Nişantaşı'ndaki Dikilitaş'ın önüne kadar eller üstünde götürdüler, 

Törende belli başlı işadamları da hazırdı, Vehbi Koç, Halit Narin, ilk göze çarpanlar arasındaydı. Sanatçılar, Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan Yıldız Kenter, Azra Balkan ile yabancı basın mensupları ve radyo televizyoncuları da cenaze törenindeydi. Yugoslav konsolosu ile Yunanistan Büyükelçiliği Basın Müşaviri de Abdi İpekçi'yi uğurlayanlar arasındaydı. 
UNESCO ve çeşitli uluslararası kuruluşlar İpekçi'nin cenazesine çelenk gönderdiler, 

DEMİREL 

Çok üzgün ılduğu gözlerden kaçmayan AP Genel Başkanı Süleyman 


Demirel, Genel İdari Ku 


rulu üyeleriyle birlikte Gazeteciler o Cemiyetini de ziyaret etti, Milliyet 


gazetesi önündeki tören- den sonra Cemiyete başsağlığı dileyen AP Genel Başkanı daha sonra Teş vikiye Camiindeki törene katıldı k 


PARLAMENTODA 
SAYGI DURUŞU 


Abdi İpekçi için dün parlamenloda iki dakikalık bir saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Babiali'de ve ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazeteler, Abdi İpekçi için cenaze töreni sırasında görevlerine ara vererek saygı duruşu Yaptılar, Gazetemiz çalışanları da saat 13 00'de demokra ehidi Abdi İpekçi'yi andılar. 


BURHAN FELEK: FÜKREYİN 
BULENT BEY 


Başbakan Bülent Ecevit Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Milliyet y zarı Burhan Felek'i evinde 


ziyaret etti Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ecevit Felek'le yaptığı konuşmada İpekçi'ye yönelen saldırının aslında demokratik rejimi hedeflediğini belirtti, Burhan 


Felek ise İpekçi'nin ölümünün bir rastlandı olma- 


dığını belirterek Ecevit'e şöyle hitap etti; "Allah rızası icin kükreyin Bü- 


Yakınları lent Bey, sizden bunu istiyoruz. Siz istediğiniz zaman ateşpare Olursunuz. Demokrasiyi kurtarmak için başke çaremiz yok, onun için kükreyin diyoruz." 

SORUŞTURMA 
SÜRÜYOR 


Abdi İpekçi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada henüz işe yarar ipuçları elde edilemedi. 
Polise 500'ün üstünde ihbar yapıldığı, kuşkulu kişilerle ilgili soruştarmalara girişildiği bildirildi. 
Tabancanın başka bir olayda kullanılmadığının saptanması üzerine, elde bir delil kalmadığı öne sürülüyor. Bazı çevreler ise tabanca ile ilgili araştırmaların henüz sonuçlanmadığını kaydediyorlar 


BİR AN KARGAŞALIK 

OLDU DEMİREL 

YERE DÜŞTÜ 

İpekçi'nin -enazesi Nişantaşı'na kadar tekrar eller üstünde götürül- dü, Bu arada Ecevit'in çevresinde izdiham oldu ve askerler kalabalığı dagıtmak için silahlarına mermi sürdüler. Ve ani- den kısa süreli bir panik meydana geldi. Herkes geriye doğru bir an koştu. Panik sırasında Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in yere düştüğü görüldü, Demirel' in yakınında bulunanlar, ana muhalefet partisi li- 


derinin bir olay meydana geliyor zannıyla kendisini yere attığını söylediler. 
Demirel daha (o sonra 10-15 kişinin arasında yerden kaldırılırken gö- 


, rüldü. 


Çok üzgün olduğu gözlerden kaçmayan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Genel İdare Kurulu üyeleriyle birlikte Gazeteciler Cemiyetini de Ziyaret etti, Milliyet gazetesi önündeki tören- den sonra Cemiyete başsağlığı dileyen AP Genel Başkanı daha sonra Teşvikiye Camiindeki törene katıldı. 

MHP'NİN 
ÇELENKLERİ 
TEPKİYE YOLAÇTI 

MHP'nin hazırladığı çelenkler Camiye getirilirken bir uğultu yükseldi ve birçok kişinin "tüh utanmazlar", "bu çelenkler parçalanmalı"' dediği duyuldu. 

MEZARLIKTA 

Abdi İpekçi'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldüğünde katılanların sayısının büyük ölçüde arttığı görüldü, Cami ve gazetenin önüne katılamayan halktan kişilerin çoğu buradaydı. İpekçi okurlarınca da uğurlanıyordu. İpekçi toprağa verilirken tabutu üstüne Başbakan Ecevit başta olmak üzere birçok kişinin toprak attığı görüldü. Demokrasi şehidi İpekçi 15.30 sularında toprağa verildi. 


Gazete Sahipleri Sendikası, ipekçi” nin katilini yakalatana 


5 milyon 


İSTANBUL (ÖZEL) Milliyet Gazetesi Ge nel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi'nin katilini yakalayana veya yakalatana Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası tatafından 5 milyon lira ödül verileceği açıklandı. 
Konuyla ilgili olarak Sendika tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Katillerin veya katilin yakalanabilmesi için sendikamız, Milliyet Gazetesinin katilin bu- 


lira verecek 


lunması için ortaya koyduğu 1 milyon liraya ila- ve olarak 5 milyon lira ödül verecektir. Bu ödül katil teslim olduğu takdirde kendisine de ödenecektir." 

Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası'nın açıklanmasında. ihbarı yapan kişilerin kimliklerinin açıklanmayacağı bildirilerek, ihbarların 22 67 33 
veya 22 98 34 numaralı telefonlara yapılması is tendi. 


İpekçi'nin cenazesine katılan 


Sükan:”Ecevit ve Demirel biraraya gelmeli” 


Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazar Abdi İpekçi'nin cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'a gelen, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan Yeşilköy havaalanında verdiği demeçte; CHP ve AP'nin birlikte hareket etme zamanının geçmekte olduğunu”"söyledi. 
Sükan demecinde şöyle dedi: 

"Memleketin içinde bulunduğu bugünkü durum karşısında Başbakan Bülent Ecevit ve ana mu- 


haefet lideri Süleymas Demirel, peşin hükümler- den uzak olarak biraraya gelmeli ve başbaşa görüşmelidir. Ortak noktaların tespiti ve biran evvel harekete geçilmesi için iki büyük siyasi partinin liderlerinin görüş birliğine varmaları gerekmektedir" 

Öte yandan CGP Genel Sekreteri Orhan Öz - trak da verdiği ` yazılı demeçte, Abdi İpekçi'yi delik deşik eden kurşunları hür düşünce ve demokrasiye sıkılmış kurşunlar olarak niteledi 


Demokrasi ve birlik kazanacak Doğan Yurdakul 


Abdi İpekçi'yi topraga verdik. 

Bütün Türkiye'nin acısı büyük, yarası derin. 
Bütün Türkiye saygı duruşunda. 

Ama onun hayattayken savunduğu demokrasinin ve birliğin zafere ulaşacağına eminiz. Acı mızı dindiren de geleceğe duyduğumuz bu güven. 
Hayattayken hakkında söylenenler, katlinin 

ardından da söylendi, yazıldı. 

Jaha üç günde bütün söylenenleri, bütün yazil; nları toplasanız koca bir kitap eder. 

Daha da söylenecek, daha da yazılacak. 

Sanki çeyrek yüzyıllık fikir hayatı, ameliyat musasına yatırılmış gibi. 

Birçokları, hayattayken hakkında vardıkları 

. önyargıları öldürülmesinin nedeni olarak sundular. 

Kimi "solcuydu, ona rağmen hayatından endişe etmediği için öldürüldü" dedi. Kimi tam tersine “sermayenin adamıydı" dedi. 

“Tarafsızdı, onun için öldürüldü” diyenler oldu, "dengeciydi, emekle sermaye arasında denge kurardı"diyenler oldu. 

Dünyanın, herşeyin değiştiğini görmeyenler kabul etmeyenler O'nu da değişmez görüp, hayattayken vurdukları damgayla cinayeti açıklamaya çalıştılar. P 

Oysa herşey gibi Abdi İpekçi de degişmekteydi. Fikirleri yüzünden öldürüldüyse, bunun için öldürüldü. 

Abdi İpekçi, demokrasiye inancının, özgürlükleri savunmasının da üstünde, dünyanın degiştiğini gören, o dünya içinde ülkesinin hangi konumda olduğunu tahlil etmeye çalışan bir insandı. 

Ona sıkılan kurşunlar, değişmenin görülmesi- ne, değişmeye göre yeni tavırlar alınmasına sıkılan kurşunlardır. 

Bu sözlerimizi, dudak bükerek okuyanlar, İpekçi'nin Genel Yayın Müdürlüğü altındaki Milliyet'in, çok değil, son bir aylık yayınını incelesinler. Uluslararası durumda bir ay içinde süratle değişen duruma göre İpekçi'nin Türkiye'den nasıl bir tavır almaya çalıştığını incelesinler. 

Ve özellikle tavsiye ediyoruz. Emekli Orgeneral Haydar Sükan'ın Milliyet'te 30-31 Ocak 
1979 tarihlerinde çıkan yazılarını okusunlar. 

Bu yazılar dünyanın etraflı bir tahlilini yapıyor ve ülkemizin bu tahlil içindeki yerini ' bulmaya çalışıvordu. Yayılma arzusunu gemleyemeyen Sovyetler Birliği'nin kuşatmayı yarmak için dünyanın nerelerini zorlayacağını, zorlamak ihtiyacında olduğunu harita üzerinde izah ediyordu. 

O yazılar, Abdi, İpekçi yönetimindeki Milliyet'in dünyadaki yeni gelişmeleri titizlikle incelediğini, buna göre yeni siyasetler tespit etmekte olduğunu gösteriyordu. 

Şimdi Hürriyet, Tercüman gibi gazetelerin birinci sayfalarında da zaman zaman dünya haritaları ve şemalar görüyoruz. Onlar da dünyadaki yeni gelişmeleri izliyor, kendi açıların- dan tahlil yapıyorlar, siyaset tespit etmeye çalışıyorlar. 

Bu şarttır. 

Ülkeyi yönetenlerin de bugün yapmaları gereken ilk şey, etraflı bir dünya tahlili yapmak ve bu tahlilin doğrultusunda, büyük, ilkeli, kararlı ve cesur politikalar uygulamaya girişmektir. 

Abdi İpekçi'nin son yazılarını yeniden okuduğumuzda da bunu yaptığını, bir DURUM tespiti yaptığını görüyoruz. 

Onu yapmasa, demokrasi, istikrar ve birliği savunmazdı. 

Türkiye'nin düşmanları tarafından hedef seçilmesinin nedeni de buydu. 

Rahat uyu sayın İpekçi. 

Demokrasi ve birlik kazanacak. 


Proleter 

Devrimci 

Aydınlık 
SECMELER | 


1969.1970 


Bu derle me, proleter devrimci hareketin 1969--1971 yıllarında sürdürdüğü ideolojik ve siyasi mücadelelerin en önemli belgelerinden oluşmaktadır. Proleter Devrimci AYDINLIK, İşçi-Köylü ve Türk Solu dergilerinde yayınlanan yazılar, bu dönemin tarihine ve proleier devrimci harekelin geçmişine ışık tulmakladır. Mihri Belli revizyonizmine ve maceracılığa karşı yürütülen iki çizgi mücadeleleri, Türk Solu ve AYDINLIK  dergilerindeki bölünmelerin temelini oluşturan ideolojik saflaşmalar... Doğu Perinçek'in bu dönemi değerlendiren geniş önsözüyle. 

Elinizdeki birinci kitap, 1969—1970 yıllarını kapsamaktadır. 


x 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


70 Lira 


Genel Dağıtım: 
TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


* TAMER AKAKINCI'nın Taksim Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi 22 Şubata kadar gezilebilir. 

* FAHİR SÜMER'in yağlı boya tabloların- dan oluşan resim sergisi Akbank Bahariye Sanat Galerisinde 15 Şubata kadar açık kalıyor. 

* İBRAHİM ÇALLI, ELİF NACİ, FİKRET MUALLA, BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU, ALİ-YE BERGER, HASAN VEHİCİ BEREKET-OĞLU, NURİ İYEM, NAZLI ECEVİT, SALİH ACAR, MUSTAFA ASLIER, ZEYNEP YURT-SEL'in birlikte açtıkları resim sergisi, 28 Şubat tarihine kadar Bebek Akbank Sanat Galerisinde sürüyor. 

* GÜNDÜZ GÖLÖNÜ'nün Maçka Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi 10 Şubat C. tesi akşamı sona eriyor. 

* EDİP KÖSEOĞLU, NURULLAH BERK, BALABAN, BURHAN UYGUR, NURİ İYEM NEVESER, İLHAN BERK''in yapıtlarından oluşan karma resim sergisi Kurtuluş Galeri Baraz' da 6 Mart tarihine kadar açık kalıyor. 

* DİNÇER ERİMEZ; Atölyesi öğrencilerinin türkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisinde açtıkları resim sergisi 10 Şubata kadar gezilebilecek. 

* ABİDİN DİNO'nun "Deniz Küstü" adı altında düzenlediği renkli ve siyah-beyaz resim sergisi Tünel Bedri Rahmi Sanat Galerisinde 
17 Şubat tarihine kadar uzatıldı. 

* MUSTAFA ASLIER, ATİLLA GALATA-LI, ERGİN İNAN, MUSTAFA PİLEVNELİ, İSMAİL TÜREMEN'in gravür, desen ve form larından oluşan karma sergi Harbiye Yapı Endüstri Merkezi Sanat Galerisinde 17 Şubat akşamına kadar sürüyor. 

*KENAN ÖZBEL'in kolleksiyonundan oluşan "İstanbul Yazmaları" sergisi Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 25 Şubat tarihine kadar sürüyor. 

* FİGEN ŞEKERCİ'nin "Merhaba Göksu" adı altında Yapı ve Kredi Bankası, Ankara, Kızılay Sanat Galerisinde açtığı seramik sergisi 
20 Şubat tatihine kadar izlenebilecek. 

* EŞREF ÜREN'in resimlerinden oluşan sergi Ankara Galeri Evren'de Şubat ayının sonuna kadar sürüyor 

* ÇOCUK AFİŞLERİ SERGİSİ Ankara Alman Kültür Merkezinde 14 Şubat tarihine ka- 
,dar açık kalıyor. 

* BEHİYE—ZAHİT BÜYÜKİŞLEYEN'in birlikte açtıkları resim sergisi Ankara Galeri Yaprak'ta 16 Şubata kadar sürüyor. 

* MUSTAFA MUTLU "Karagöz Figürleri"'ni Ankara Alman Kültür Merkezinde, 31Ocaktar bu yana sergiliyor. Sergi süresi boyunca sanatçı Karagöz oyunları ve tasvirlerin yapılışı hakkında açıklamalar yapacak. Sergi 14 Şubata kadar izlenebilir. 

* Çocukların Sevdiğini Herkes Sever" adlı afiş ve poster sergisi Ankara Alman Kültür Merkezinde 25 Ocaktan bu yana sürüyor. Sergide afişlerin yanı sıra çocuklar için hazırlanan eğitici filmler yer alıyor. 

* Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon Hastanesi Kolleksiyon ve Sergisi, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisinde 10 Şubata kadar gezilebilir. 

*ORHAN KURT ve TACETTİN DİKER Beyoğlu Odakule Sergi salonunda 5 Şubat P.tesi günü "Karagöz Biçimleri'' sergisini açıyor. 
Serginin yanı sıra Karagöz gösterilerine yer veriliyor. 


Haldun Taner'in yazıp Ergun Uçucu'nun yönettiği "GÖZLERİMİ KAPARIM, VAZİFEMİ YAPARIM" adlı oyun, 9,10 ve 11 Şubat tarihlerinde AKM'de sergilenecek. 


İSTANBUL 
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE 


Taner Barlas, Oda 
Tiyatrosunda, 7 ve 8 
Şubat günleri 18.30'da "YÜK" adlı oyunu sahneleyecek. 

*İstanbul Devlet Tiyatrosunda 9,10 ve 11 
Şubat günleri 14.00'de ve 11 Şubat 18.30'da Oda Tiyatrosunda KURNAZ AVUKAT adlı çocuk Oyununu sahneleyecek. 

*Dostlar Tiyatrosu, Konser Salonunda 9,10 


ve 11 Şubat günleri 18.30'da BRECHT-KABERE'yi sergileye- 


cek. 

*İstanbul Devlet Tiyatroları, Büyük Salonda 9 Şubat Cuma 


20.30,10 Şubat Cumar- 


tesi 15,00 ve 11 Şubat Pazar 15.00'de Haldun Taner'in GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM adlı oyununu sergileyecek, 


ANKARA 
* Büyük Tiyatroda, 
9 Şubat Cuma günü 
Gorki'nin "GÜNEŞİN 
ÇOCUKLARI" ve 11 


FOTOĞRAF 


ah 


TİYATRO | Şubat Pazar "YASA- 


LAR VE İNSAN" oyunları sahneleniyor. 

*Küçük Tiyatroda, 6 
Şubat Salıve 11 Şubat Pazar' tarihleri arasında Nüvit özdoğru'nun Türkçeye çevirip yönettiği "YARIN BÜTÜN DÜNYA" oyunu sergileniyor. 

*Yeni Sahne, 6 Şubat Salı ve 11 Şubat Pazar tarihleri arasında Dinçer Sümer'in "ESKİ FOTOĞRAFLAR" oyunu sunuluyor. 

*Altındağ Tiyatrosunda, 6 Şubat Salı ve 
11 Şubat Pazar günleri 
arasında o"ESKİCİNİN TAZESİ"' oyunu sahneleniyor, 


İZMİR 


*İzmir Devlet Tiyatrosunda 6,7,8, Şubatta "TENEKE" ve 9, 10, 
1i Şubat günleri "DÜNYANIN DÜZE- 
Nİ" sahnelenecek 


BURSA 


*Bursa Devlet Tiyat rosunda 6-9 Şubat tarihleri arasında "Dü-GÜN YA DA DAVUL" 
ve 10 Şubat matine ve suarede, 11 Şubat Pazar 


*Türk Sinematek Der neği , İstanbul'daki salo nunda günümüz Çekoslovak sinemasından örnekler sunmayı sürdürüyor. Toplu gösteri 11 Şubat Pazar gü. 
bü son bulacak, Haftanın 


programı şöyle: 

5Şubat Pazartesi 15.00 -METRO İNSAN LARI (1974), 


19.00 GÜNLERİNİ GÖS VERECEĞİZ SEVGİLİM. 


, Sal: 15.00 
'A SİLAH (1974) 19.60-METRO İNSAN- 


LARI, 

7 Şubat Çarş.: 15.00:U 
ZUN GÜN, UZUN GECE (1974). 17.00 GERÇE ĞİN ATİ (1977), 19.00 
PRAG'A SİLAH' 

8 Şubat Perş.: 15.00 

SOKOLOVA (1 ). 19.00 
GERÇ SAATİ, 
9 Şubat Cuma: 15.00- 
ANAHTAR  1700-MAVİ )IZDAKİ CİNAYET (1973). 19.00-SOKOLO vo" 


TAR, 
LL Şubat Pazar: 


14.00 
MAVİ YILDIZDAKİ Cİ NAYET, 16.00-UZUN GÜN, UZUN GECE. 
Sinemütek'in sunduğu 


Çekoslovak filmleri İngiliz ce altyazılı olarak gösteriliyor. 

* İstanbul, Balmumcu" daki SinemaTV Enstitüsünde bugün 16.00'da Sydney Pollack'ın "KALE SA-VUNMASI" (Castle Keep) 19.00'da Lionel Jeffries'in “DEMİRYOLU O ÇOĞUK-LARI" (The Railway Children) adlı filmleri sunulacak. Filmler Türkçe alıyazih. 

Enstitü, 9 Şubat Cuma günü ise iki Sovyet filmi gösterecek, 16.00'da Vladimir Savelyev'in İSYAN KI-LICI, 19.00'da Kamil Yarimatov'un İKİ KALBİN ŞİİRİ adlı yapıtları sunulacak, 

* İstanbul Avusturya Kültür Ofisi, Teşvikiye'deki binasında 6 Şubat Salı, 18.00'de bir "Televizyon Akşamı" düzenledi. Programda "Ressamın Portresi" (renkli), 19. Yüzyıla Değin Peyzaj Resmi" (renkli) ve "Bilimin o Desteklenmesi" (renkli) adh televizyon filmleri Almanca olarak sunulacak. 


Ankara Alman Kültür Merkezi, daha önce İstanbul'da AKM'de sunulan genç Alman yönetmenlerinin filmlerini sergileyecek. Bu haftaki gösteri Perşembe 16.45 ve 19.00'da. 


5 Şubat P.tesi saat 
19.00 da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasınm Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonunda, solist Vaklav Hudecek eşliğinde bir konseri - var. 

*OKAY TEMİZ ve arkadaşları Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonda 7 Şubat Çarşamba günü saat 19.00' 
da bir Folk-Caz konseri verecek 

* İstanbul 
Senfoni 


Devlet 
Orkestrası, 


A.K.M Konser Salonunda, solist Verda Erman eşliğinde, 8 Şubat Perşembe saat 19.00 da bir konser verecek. 


* İstanbul Senfoni Orkestrası, 10 Şubat C. 
tesi saat 11.00'de Hülya Saydam, N.iyecil, N.Acar ve L.Pınar'ın solist olarak katılmasıyla Bach, Borodine ve O. 
Demiris'in (o yapıtlarını seslendirecek. Orkestrayı İsviçreli Şef Michel Rochat yönetiyor. 


TOPLAN 


* Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun düzenlediği bir dizi konferansın dördüncüsü "İstanbul, Hippiler ve Yabancı Öğrenciler" adını taşıyor. Konferans 
9 Şubat Cuma günü 
18.00'de Harbiye Kenter Tiyatrosunda izlene- 


bilir. Konuşmacı Dr. 
Necdet Velmer. 
*İzmir Oo Tiyatrosu 


Sanat ve Kültür geceleri etkinliğinde 11 Şubat Pazar, 20.30'da "Türk Şiirinde Kurtuluş Savaşı”" konulu bir konferans var. Konuşmacı Mehmet H.Doğan 


NURSEN KARAS’ ın sergisi 


Nursen Karas, 1971-78 yılları arasında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle de Doğu Anadolu'da, Hopa-Hakkari yöresinde çektiği fotoğrafları, Beyoğlu İsosem Galeri'de sergiledi. 29 Ocakta açılmış olan sergi 13 Şubat akşamına kadar açık kalacak. 

Nursen Karas, bu ilk fotoğraf sergisiyle ilgili olarak çıkardığı broşürde şöyle yazıyor: "Fotoğraflarımın konularında, bazen salt acımasız gerçeği, bazen de sis gibi, duman gibi, büyü gibi dağınık ve gizli şiirselliği yaşadım. Sonra ölüm gerçeği geliyor, değişkenlik, varken yok olma, yine yaşamın kutsallığı ve toplumsal sorunlar. İnsan gücü, emeği, ve üzerine kurulan fildişi kuleler. —Ki o emeğin yaratıcısı eller devindiğinde sallanıp yıkılmaktadır. 


* ARA GÜLER, ERGUN ÇAĞATAY, ER-SİN ALOK, GÜLNUR SÖZMEN, HALİM KU-LAKSIZ, GÜLTEKİN ÇİZGEN, MUSTAFA TÜRKYILMAZ, İBRAHİM ZAMAN, HASAN KURBANOĞLU, NUSRET NURDAN EREN, OZAN SAĞDIÇ, SABİT KALFAGİL, REHA GÜNAY, SAMİ GÜNER, ŞAHİN KAYGUN, SEVGİ EVCİM, 'ŞAKİR ECZACIBAŞI ve ŞEMSİ GÜNER'İN fotoğraflarından oluşan ser- 


gi Atatürk Kültür Merkezi salonlarıñda gezilebiır 


matinede Erdinç Dinçer'in “SÖZSÜZ OYUNLARI" adlı mim gösterisi var. 

* Uludağ Volfram Madenleri İşletmelerin- de Y Şubat Cuma günü 14.00'de ve 20.30'da Ülker Köksal'ın "'BES-LEME" oyunu, çevre halkına sunulacak. 


ADAPAZARI İZMİT 
GEBZE 


*6 Şubat Salı günü suarede Haldun Taner'- in "GÖZLERİMİ KA-PARIM VAZİFEMİ YAPARIM" Adana'da 
7 Şubat günü İzmit Tiyatrosunda ve 8 Şubat Perşembe suarede Gebzelilere sunulacak. 


ANTALYA 


*Antalya Devlet Tiyatrosunda "İKİ KOVA SU" adlı çocuk oyunu 
10 Şubat tarihinden 
başlayarak, her Cumartesi 15.00'de ve her Pazar 11.00 de sahnelenecek. 

ŞEHİR 

TİYATROLARI 


*Üsküdar Şehir, Tiyatrosunda: Kruckoweski'nin “ALMAN-LAR" ve Umur Bugay'- ın "BİZLER VE BİZ-LER", Lorca'nın "DON 


CRİSTOBİTA İLE 
DONA ROSİTA'NIN ACIKLI GÜLDÜRÜ- 


Sü''adlı oyunlar. 
*Harbiye Şehir TEX yatrosunda, Haldun Ta- 


ner'in "SERSEM KO-CANIN KURNAZ KA- 
RISI ", "VATANSE- 


VERLİK" ve "YARIN BÜTÜN DÜNYA."adlı çocuk oyunu 

*Fatih Şehir Tiyatrosunda Cengiz Aytmatov'un "FUJİ-YAMA” oyunu ile Orhan Asena'nın "ÖLÜ KENTİN NABZI", 

* Tepebaşı Deneme Sahnesinde, Peter Weis - in 'MARAT-SADE" o 


oyunu. 

* Kadıköy» Şehir Tiyatrosunda: George Guentin-Pol o Bellak'ın "AMERİKAN FUT 
BOLU " ve "DİLEK- 
ÇE" adlı oyunu, 

ÖZEL TİYATROLAR 

*Devekuşu Kabere Tiyatrosunda: Metin Akpınar-Zeki o Alasya'- 


nın sahnelediği "BİZ BİZE BENZERİZ", 

* Kent Oyunculann- da (Harbiye'de) Anton 


Cehov'un "VANYA 
DAYI" oyunu. 
* Bakırköy Halk E- 


vinde: Brecht'in Gorki": den uyarladığı "ANA" oyunu, 


OPER 


* istanbul Devlet Operası Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonda 
8 Şubat Perş. saat 
20.00 de Rossini'nin Sevil Berberi Operasını sahneleyecek. 


Marksizmin geliştirilmesi yolunda 


M.YILMAZ öNER' iN CANLILARIN DİYALEKTİĞİ ve 
YENİ EVRİM TEORİSİ 


* Canlılar ve Toplumlar Dünyasın- da İhtilallerin Gerekirliği 

* Marksizmin geleceği 

* Biyoloji ve Felsefede Ortak Diyalektik 
Bütün kitapçılar- 


Gümüşhalka Sok. 
12.Kat3KARAKöY 


-= 


Beşiktaş'ın ikinci yarıda Paunoviç ïn ayağından kazandığı ilk gol. . . 


Beşiktaş:2-Adanademirspor:0 


Beşiktaş, 

istanbul” da 

tur atladı 

BEŞİKTAŞ: Rasim, 

Mustafa, Süleyman, şar, Nezihi, Samet, Kasım (Kemal Dikmen), Fuat (Ahmet), Paunoviç, Ziya, Şaban 


ADANA DEMİR- 
SPOR: Hasan, Orhan (Eren), Ömer, Savaş, Necmi, Orhan, Ercan, Hüseyin, Müjdat, Rasin, Sinan. 


Özgürlük, barış ve birlik uğruna verdiği mücadeleden dolayı faşist cinayet şebekelerince şehit edilen Abdi İpekçi için yapılan saygı duru şundan sonra maç başladı. Beş oyuncusunun cezalı olmasından dolayı gençleşmiş bir kadroyla rövanş maçını oynayan Beşiktaş, baskılı oynamasına rağmen ilk yarıda sonuca varamadı 

19. dakikada Paunoviç'in Şaban'a aktardığı topu, Şaban ceza alanına dalarak kaleye gönderdi. 
Top çaprazdan avuta gitti. 23. dakikada Paunoviç'in frikiği de az farkla aviva gitti. 

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş beklediği gole kavuştu. Kemal Dikmen'in ortadan doldurduğu topu Nezihi altı pas içindeki Paunoviç'in önüne aşırdı. Paunoviç topu Adanademirspor'un kâlesine göndererek Beşiktaş'a ilk golü kazandırdı 


70. dakikada sağdan dalan Şaban, Paunoviç'i 


TÜRKIYE KUPASI 6. TUR 


RÖVANŞ SONUÇLARI 


Eskişehirspor - Fenerbahçe: .......... 
Diyarbakırspor - Trabzonspor:... 
Bandırmaspor - Orduspor: 

Kırıkkale - Gaziantepspor: 

Kocaelispor - Ankaragücü: 


Toťas-SAS kulübü başkanını suçlayan 


Güçlü: Bütün 


arkadaşlar huzursuz 


BURSA (THA) 

Tofaş -SAS Serbest Güreş Takımı Kaptanı ve Serbest Güreş Milli Takımımızın 100 kiloda ki ünlü güreşçisi Mehmet Güçlü Kulüp Başkanı Yalçın İpbüken'i ağır bir dille suçlayarak “Kulüp başkanımız beni harcamaya, silip atmaya çalışıyor. 3 aydır husursuzum. Uyku uyuyamıyorum. Aptal gibi oldum sorunlarım çözümlenmezse minder güreşini bakır, Avrupa Şampiyonasına katılmam ve çificilik yaparım" dedi 

Tofaş SAS Kulübü Başkanı Yalçın İpbüken in kendisini kulüpten almayı 1975 Menved Tur nuvasına giderken aklına koyduğunu, Meksika" da yapılan Dünya Şampiyonasından sonra bas kanın "ya ben ya: Mehmet Güçlü" şeklindeki konuştuğunu belirten Güçlü, su açıklamayı yaptı 

"TRANSFER ÜCRETİMİ VERMEDİLER" 

"Suçlandığım tek konu yağlı güreşlere gil mem; Ancak yağlı güreşlere yalnız ben gilmi yorum. Reşik Karabacak'ta gidiyor. Başkaları yağlıya gittiği halle onlara" transfer ücreti verıliyor Bana ise ceda diye verilmiyor 

“SOSYAL GÜVENCEMİZ YOK" 

"Yalnız bende değil, kadroda genel bir hu 

zursuzluk var, Ama su durumda söylemeye çe 


Rimiyorlar. Kulübümüzden ayrılan M. Ali De mirtaş, Metin Aydın, Şevkel Ilgaç. Ayhan Taş kın, Mehmet Öztürk, Hüseyin Çokal, Yusuf Sarı, Fehmi Sı Hısırlı, Cahit Ahıskalı 


gördü ve Paunoviç güzel bir plase ile topu ikinci kez filelere gönderdi. Ve böylece Beşiktaş - maçı 2-0 kazanarak turu ailadı. 


1979 Dünya 
Çocuk Yılı nedeniyle yapılan 


Minikler ve 
Yıldızlar 
Futbol Ligine dün de devam edildi 


eyil oğlu, Seyit Ali Aker de bu nedenlerle gittiler 


10 bin lira maaş alıyoruz. Ama sıgorla pri 
mimiz asgari ücrellen gösleriliyor. Sosyal gü vencemiz yok 


Okmeydanı Munir Puibal akını 


mail, 38. dakikada Lokman attı, A.MIZRAK:4— BOZKURT:0 


A,MIZRAK: Ahmet, Recep, Cem Kâmil, Yalçın, Osman, Hüseyin, İsmail, Atilla, Hasan, Şerafettin. y 

BOZKURT: Murat, Cengiz, Muhammet, Ramazan, Bülent, Halil, Arif, Alper, Adnan, Levent, Şener. 

Altınmızrak'ın gollerini 10. ve 14, da- 


Murat KIZIKLI 
Dünya Çocuk Yılı nedeni ile düzenlenen Minik ve Yıldızlar Futbol Turnuvasına dün de yapılan maçlarla devam edil- 


gi (YILDIZ) 

Turnuvanın ilk günündeki en çekişmeli ve ilgi çeken maç Beylerbeyi-Kadırga arasında geçti. Seyircilerin sahaya girmesi yüzünden maç zorlukla tamam- 


lanabildi kikada Hasan, 12. dakikada Osman, 40. 
Takım kadroları şöyle: dakikada Recep attı, 
BEYLERBEYİ: Recep, Yusuf, Ab- KUMKAPI:1 — YEDİKULE: 0 


dülkadir, Orhan, Şahin, ümit, Hüseyin KUMKAPI: Şazıman, Ka ü k i; 1 Ya J H A zım, Hüse-Raşit, Cahit Namık , , Yin, İbrahim, Sait, Kâmuran, Samo KADIRGA : Naci, Mehmet, Şaban, E- Mustafa, Hakan, Rahmi ; i rol, Adnan, Tamer, Hasan, Nihat, Yaşar, YEDİKULE: Kâmil, Çetin, Doğan Mustafa, İsmet. © Erdal, Yavuz, Mehmet, Yaşar "Hüseyin, Maçın gollerini Beylerbeyi'nden 30. Abdülkadir, Turgay Cengiz ; í dakikada Cahit, 48, dakikada Raşit attı. Yedikule'nin penaltı kaçırdığı maçta 


Kadırga'nın götlerini ise 20. dakikada maçın tekgolünü â Şaban, 10. dakikada Mustafa attı. 10 dakikas o at <umkapılı Kâmuran 


Dün yapılan maçların sonuçları ve takım kadroları şöyle: 
İSTANBULSPOR: 1 
BOGAZİÇİ:8 


İSTANBULSPOR: İsmail, Ayhan, Çetin, Malik, İzzet, Halis, Erdoğan, Zaecdet, Ahmet 
: Bekir, Enver, Ali, Kāmuran, Hasan, Hakan, Ender, Mehmet, Feza, Çetin 

Bol gollü geçen karşılaşmada İstanbulspor'un tek golünü 10, dakikada Erdoğan attı, Boğaziçi'nin gollerini ise 18, 25, 30, 33, 40. dakikalarda Hasan, 
14. ve 41. dakikalarda Çetin, 35. dakikada Hakan attı 

SELİMİYE:2— ÇAPA;2 

SELİMİYE: Alper, Kâmil, Hüsrev, Karabey, Ayhan, Erdoğan, Ferhat, Cebrail, Şenol, ömer, Ziya, 

ÇAPA: Muslafa, Bayram, Metin, Selahattin, Lokman, Özcan, İsmail, Sefer, Hasan, Bekir, İsmail 

Maçın gollerini, Selimiye'den 10. dakikada Cebrail, 35, dakikada Erdoğan attı, Çapa'nın gollerini 26. dakikadu İs- 


ÖRNEKSPOR:2 — KUŞTEPE:0 (MİNİK) 
KUŞTEPE:2— öRNEKSPOR:1 


Müsabakalarda bulunan İstabul A matör Futbol Federasyonu üyesi Ayhan Yarkın şunları söyledi: 

"İstanbul'da futbolun tabandan yayılması için minik ve yıldızlara önem ve rilmelidir. Bu müsabakaların en büyük faydalarından biride amatörler arası çirkin profesyonel alışverişe mani olma özelliğidir. Amatörlerin elinde yoğun bir kadroya sahip olmak için minik, yıldız, junior ve gençlerarası müsabakalara önem verilmelidir. 79-80 sezonunda yıldızlar ligi kurmayı planlıyoruz. Daha sonrada minikler ligi kurmayı düşünüyoruz." Yarkın bazı şikayetleri olduğunu söyledi. Ve şikayetlerini şöyle sıraladı: 

Yapılan müsabakalara büyük kulüpler ilgi gösteriyorlar. Fakal tesisler yetersiz, nizami olmayan sahada müsabakalar oynaniyor. Devlelin süratle lüks olmayan merkezi sahalar vaplırmasını talep ediyoruz. 


Boksta ölüm olaylarının azaltılması için yeni önlemler düşünülüyor 


AydınlıklI 


GAZETEMİZE YAPILAN 


AÇIKLAMADA 


Federasyon yetkilisi Ahmet Arslan: ” Belden aşağı olduğu gibi, başa da 


vurulması yasaklanabilir” 


İstanbul: İsmet HANCIOĞLU 
Avusturya, Macaristan Fransa, İngiltere, Rusya, Hollanda, Polonya, İrlan- da, Bulgaristan, Yugoslavya, İskoçya, Romanya ve İtalya temsilcilerinin katıldığı Avrupa Amatör Boks Birliği (E.A.B. A.) 
enel kurulu önceki gün İstanbul'da yapıldı. Dünya Amatör Boks Birliği Teknik Komite Üyesi Ahmet Cömert ve Boks Federasyonu Başkanı Hasan Rüzgar Türkiye adına toplantıda bulundular, 

Son yıllarda boks sporunda ölüm olaylarının artması üzerine boksörlerin sağlığı açısından bazı kararların alındığı toplantıda, Ruslar jüri ve hakemler için icat ettikleri komputerli monitörleri- nin reklamını yaptılar. 

2 Milyon lira olarak 
değeri gösterilen Monitörün arz ve talep kuralınca; federasyonlar fazla talepte bulundukları takdirde fiatının değişebileceği belirtildi. Başta Avrupa Boks Birliği Başkanı Hofmann olmak üzere Yugoslav ve diğer temsilciler bu makinalarin kullanılmasının şimdilik erken olduğunu ve kesin fiyatının bildirilmesi gerektiğini söylediler, Genel Kurul toplantısından aletlerin kullanılması konusunda bir katar çıkartamayan Ruslar, bunları Almata, Köln Avrupa Şampiyonası ve Moskova: Olimpiyatlarında kullanacaklarını belirttiler. 

Ringte zor durumda kalan boksörlerin korunması için hakemlerin daha dikkatli olmaları istenilen toplantıda hakemlere daha rahat karar alma serbestisi verildi. Sağlık, „antrenör ve. hakem üçlüsünün” “hazırlayacağı ortak çalışma sonunda boksörlerin sağlığı ile il- 


at 


gili alnacak önlemler Mart ayında Bükreş'te yapılacak: toplantıda 

ele alınacak 

E. A. B. A. Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. 
S. F. Hutchison: "Doğu Almanya ve Sovyetler Birliği'nde neler olup bittiğini kesin olarak bilmiyoruz. E.A.B.A.'nin boksörlerin sağlığı ile ilgili bir takım tedbirler alması gerekir. Bu konuda federasyonların getireceği teklifler Bükreş'teki toplantıda ( görüşülmelidir" dedi. 

Boksörlerin sağlığı konusunda Sovyetler Birliği Boks Federasyonu yaptığı açıklamada ülkelerinde şimdiye kadar sadece 
1956 yılında bir kişinin 
öldüğünü ve bu sporun gayet iyi yetişmiş eller- de olduğunu iddia etti, E. A. B. A. Başkanı Hofmann Rusların gerçeği söylemediklerini belirterek "Sovyetler Birliği" nde bugüne kadar sadece bir tek boksörün ölmesi imkansızdır" dedi. Hofmann, eldivenlere özel lastik tıkılmasıyla darbelerin daha da yumuşatılmasının mümkün olabileceğini sözlerine ekledi. 

Federasyon yetkililerinde Ahmet Arslan gazetemize yaptığı açıklamada geçtiğimiz yılda Ankara Bölge Birinciliğinde ve Manisa'daki müsabakalarda üç amatör boksörümüzün öldüğünü, boksun Ispany&'da ve İskandinav ülkelerinde yasaklanmasından sonra Almanya'da da yasaklanması için kampanyaların yapıldığını" belirterek "boksörlerin sağlığı için önlemlerin alınması gerekir" dedi. Belden aşağı- ya vurmanın yasaklanması gibi, başa da vurulma- nın , yasaklanmasının boksörler için sağ .klı bir önlem. olabileceğini söz lerine ekledi. 


Tofaş-SAS: 111-Taçspor:89 


TAÇSPOR: K.Turan (14), Battal (19), Necdet (8), B.Turan (24), Tufan (9), Remzi (15), Selçuk 
(0). 

TOFAŞ SAS: Zeki 
(14), Cihangir (39), Re- 


şat (7), Kotaraç (32), Serdar (4), Yavuz (8), Hikmet (4), Ali (3), Can (0). 


İLK YARI: 43-45 Tofas SAS lehine 


DSISpor:/8-Karşıyaka:88 


DSİ SPOR: Morris (15), Timur (8), Aydın (4), Azmi (10), Mete (9), Erdinç (20), Koray (0), Bekir (12). 


KARŞIYAKA: Osman (8), Nadir (16), Şadi (18), Celal (30), Còffey (16). 

İLK YARI: 41-41 be 


rabere, 


Eczacıbaşı:91-Galatasaray:86 


ECZACIBAŞI: Cem 
(6), Kemal (8), Efe (18), Melih (30), Haigler (27), Orhan (2), Erdoğan (0). 

GALATASARAY: 
Can (21), Steve (16), Er- 


dal (13), Utku (11), Fuat 
(2) Nusret (6), Hüseyin 
(17). 


ILK YARI 


latasaray lehine 


13-40 Ga- 


Şekerspor:81 -Efes Pilsen:88 


ŞEKERSPOR: Behçet (10), B.Murat (19), Rahmi (6), Serdar (14), Robert (25), Gürhan (2), Emre ;5) 


EFES PİLSEN: Aytek (7), Doğan (18), Jeffrey (6), Erdinç (2), Mehmet (20), Bily (8), ömürden 21, Cengiz (15). 


İstanbul'daki maçta 


Eczacıbaşı Galatasaray'ı 91-86 yendi. Liderlik mücadelesi ve kümede kalma mücadelesi veren iki takı mın karşılaşması zevkli ve çekişmeli geçti. Galatasaray'ın özellikle savunmadaki başarısı iddialı Eczacıbaşı'nın fark yapmasını önledi ve Eczacıbaşı maçı ancak 5 sayılık bir farkla kazanabildi. 


VOLEYBOL 


Karşıyaka:0-B.Boronkay:3 


KARŞIYAKA: Mustafa, Şükrü, Antonyo, Eral, Raif 

B.BORONKAY: Bu- 


ronko, Serap, Ahmet, Murat, Sami, Sedat. 

SETLER: 15-3, 15-6 16-14 


DSi Spor:0-0.Renault:3 


HAKEMLER: Rıza 
Orhan, A. Rıza Dilek 

DSİ SPOR: B.Serdar, Levent, Can, Özkan, Necdet, K.Selçuk. 


O.RENAULT: Kemal, Orhan, Müfit, Atilla, Burak, Korkut 

SETLER: 9-15, 6-15, 10-15 


Altınyurt:3-Denizgücü:0 


HAKEMLER: Ozer Aydınol, M.Ali Karabaş. 

DENİZGÜCÜ: Celal, Hüsnü, Halit, Hakan, Mehmet, Kemal. 


ALTINYURT: Eşref, Saygün, Serdar, Burhan, Mehmet, Ali İhsan. 

SETLER: 15-6, 
15-3. 


15-7, 
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ETKO DAVASI SANIKLARI “iran’da çözüm ordu ve muhalefetin uzlaşmasıdır” M KIBRIS A 


SIKIYÖNETİMDE YARGILANIYOR 


HARER MERKEZİ Kuhramanmaraş'ta adam öldürme, patlayıcı madde bulundurma ve patlayıcı madde atmaktan sınık MHP Kahramanmaraş Milletvekili Yusuf OÖzbaş'ın oğlu Edip Özbaş ve 8 arkadaşı bugün Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde 

yargılanacaklar. 
"Güvenlik" nedeniyle Ankara Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilen ETKO Davasının Adana Sıkıyönetim Mahkemesi- ne gönderilmesi bekleniyor. ETKO Davasyla ilgili olarak Altındağ Birinci ve İkinci Ağır Ceza Mahkemelerinde ayrı ayrı 15 dava bulunuyordu. 


ANKARA'DA 
Tuzluçayır, Misket NATO yolu ve Çağlayan Mahallelerinde dün saat 04.00'den 11.00'e kadar süren aramalarda 3 kişi gözaltına alındı. 


Aramalar sırasında Tuzluçayır, Mahallesi , Muhtarı Süleyman Ay- 


ten, Çağlayan Mahallesi eski Muhtarı Hasan Uzun ve Arkadas Xitabevinden Hasan „dhbir yurttaş gözaltına alındı. 

Tuzluçayır Menallesi Muhtarı Süleyman Ayten'in "Kitap bulundurmak"'tan gözaltına alındığı bildirildi. 

Öte yandan aynı mahallelerde devriye gezen jandarmaların "ters baktı" diye halkı dipçiklediği bildiriliyor. 


Ulubey semtinde oturan Hüseyin Yılmaz adlı bir yurttaşın evi önce- 
“ki akşam geç saatlerde kurşunlandı. Olayda yaralanan olmadı. Hüseyin Yılmaz'a ait evi komandoların kurşunladığı 'bildirildi. 


Dün de Aktepe civarında Nizamettin Öncül adlı bir seyyar satıcı Halkın Kurtuluşçularının saldırısına uğradı. Seyyar satıcı çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. 


BURSA'DA 


Bursa'da TKP-ML ve TİKKO 


imzalı afiş ya- 


18.30 HABERLER 


le sona eriyor. 
19.00 ENERJİ 


19.30 SPOR 
20.30 HABERLER 


seslendiriyor. 


22.50 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış ve program Kısa Haberler 
05.05 Türküler, Şarkılar Ve, nyun Havaları 07,30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.00 Kısa Haberler 09.02 Kadın Dünyası 10.01 Arkası yarın 11.05 Hafif Batı Müziği 11.20 Türküler 
12.10 öğle Üzeri 13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 14,32 Müzik Bahçesinden 15.20 Dünden Bugünden 15.40 Hafif Müzik 
16 05 Türküler Geçidi 
16 30 Şarkılar 
17.00 Kısa Haberler 17.02 Akşama Doğru 18.01 Çocuk Bahçesi 


TRT2 


Ó8.0u Açılış ve Proyram 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09 30 Ali Ekber Çiçek'ten 
Türküler 

09,45 Müzik Sözlüğü 

10.15 Ayten Zenger'den Şarkılar 


10.30 Yurttan Sesler 19.00 HABERLER 
19.30 Haftanın Olayı 


TRT3 


us yu Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.00 Barok Müzik 
0930 Roger Bean ve 
Orkestrası Çalıyor 10.00 Çağdaş Sanatçılarımiz 
10,30 Diskoteğimizden < 12.00 Sizin için Seçtikleri miz 
13.00 Konser Saati 


7 
1 BAYAŞ / Basın-Yayın A.Ş 
adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


18.33 OYNAMAK İSTİYORUM 

Okul öncesi çocuklara yönelik olarak hazırlanan dizi programın geçen yıl yayınlanan bölümlerinden insan bedeni tanıtılıyor, işlevleri hakkında bilgi veriliyor. Programda "Mantar Bebek" adlı bir öykü, bir tiyartro sanatçısı tarafından oynanarak anlatılıyor. Balıklarla ilgili bir fil min de yer aldığı program, bir yarışma bölümü ve elin çeşitli kullanımlarını gösteren bir bölüm- 


Dizinin bugünkü bölümünde basınçla ısı, fizik deneyleriyle anlatılacak. 


21.15 MİNİK KONSER Debussy'nin "Syrin''ini fülütte Ayla Caymaz 


21.20 TEKERLEKLER 


pıştıran bir grup, kendilerine engel olmak isteyen Emniyet Asayiş Ekibinin otosuna patlayıcı madde attı. Üç kişilik grup, daha sonra polislere ateş açarak kaçtı. Ulayda ölen yada yaralanan olmadı. 


KAYSERİ 
ARGINCIK'TA 


Önceki gece saat 10.00 sıralarında bir kitabevi kurşunlandı. Kita bevi sahibi Celal Şimşek saldırı sırasında 5 bin liralık hasar meydana geldiğini açıkladı. 

Argıncık'ta bir süredir zincirleme olarak sürdürülen bu saldırıların MHP'liler tarafından gerçekleştirildiği bildiriliyor. Bundan bir süre önce Argıncık Halk-Der'in tabelasını oçalanların da MHP'liler oldukları belirlendi. Saldırıları tertipleyenlerin başında Eczacı Saim Aslantaş, Bayram Sümer, Kolcu diye bilinen Mustafa ve Ergun Koç'un bulunduğu öğrenildi. Bu kişilerin topluca kahveleri dolaşarak Genç Arkadaş dergisini 

zorla satmaya çalıştıkları, almayanları ise tehdit ettikleri bildirildi. Halkın durumdan şikayetçi olması üzerine karakola götürülen zorbaların MHP yanlısı uzatmalı başçavuş tarafından serbest bırakıldıkları bildiriliyor. 

İSTANBUL'DA 


Milli Birlik Komitesi Eski üyesi Emekli Korge neral Cemal Madanoğlu nun Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Caddesindeki evinin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. 

Hatırlanacağı gibi birkaç gün evvel, kimliği belirlenemeyen bir şahıs Madanoğlu sanarak bir komşusunu tehdit etmiş daha sonra da evini aramıştı. Önceki akşam öldürüleceği yolunda ihbarlar üzerine Madanoğlu'nun evinin çevresinde geniş önlemler alındı. 


18.16 Laf Lafı Açar 

19.00 HABERLER 

20,02 Çocukar İcin On Dakika 

20.12 Hafif Müzik 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Şarkılar 

21.00 Kısa Haberler 

21.02 Türküler Geçidi 

21.20 Tangolar 

21.40 Şarkılar 

22.00 Kısa Haberler 

22.02 T.B.M.M, Saati 

22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 

23.10 Beraber ve Solo Şarkılar 

23 40 Türküler 

24 00 Kısa Haberler 

00.02 Gece Konseri 

00.55 Kısa Haberler 

01,00 Program ve kapanış 


20.00 ses ve Saz Dünyamız dan 

20.30 Açık oturum 

2130 Diskoteğimizden 

22 00 Türküler ve Oyun 
Havaları 

22.30 Solistlerden seçme- 


ler. 
2330 HABERLER 
,23.35 Saz Eserleri 23.55 Program ve Kapanış 


15,00 Günün Konseri 16.00 Oda Müziği 

17.00 Plaklar arasında 18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 20.00 LledIler ve Aryalar 20.30 Melodiler Geçidi 21.00 Müzik Takvimi 22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Pazartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Program ve kapanış 


Dizgi Aydınlık Obet Tesisleri Baskı: İs, GUNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşteri Müdürü: MEHMET ATARLRK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müd 

S. AYDOĞAN BUYUKOZDEN Müessese Müdürü: O GURHAN ERTNK 


(Baştarafı 1. Sayfada) istifa ettiğini açıklamıştı. 

Cem, görevden ayrıldıktan sonra, Homeyni ile görüşmek üzere Paris" e gittiği yolundaki söylentilerin de asılsız olduğunu söyledi. Cem, istifa kararının hemen ardından Londra'ya geldiğini belirtti. 


"GÖLGE HÜKÜMETE 
EVET" 

Homeyni'nir o İslam 

Devrim Konseyi'nin ku- 


rulduğu yolundaki açık-' 


lamalarından sonra, İran Başbakanı Bahtiyar da bir demeç vererek Homeyni'nin sözünü ettiği geçici hükümeti, "Gölge hükümet" olması halinde kabul edeceğini, ancak bu hükümetin yönetimi ele geçirmeye çalışması halinde, Homeyni tarafından görevlendirilecek Başbakanı tutuklatacağını söyledi p 


TAHRAN'DA 
GÖSTERİLER 
SÜRESİZ 
SERBEST 

Homeyni'nin (o İran'a dönüşünden bu yana fiilen ortadan kalkan gösteri yapma yasağı, dün Tahran Sıkıyönetim Komutanı tarafından resmen ve süresiz olarak kaldırıldı. 


BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ 
Ayetullah Homeyni' nin dönüşünün üzerinden üç gün geçmiş olmasına rağmen Tahran'a her gün 


binlerce İranlı akıyor. 
Homeyni'nin Devrim Konseyinin kurmasının 


hemen ardından, Tahran Belediye Başkanı, Homeyni'ye istifasını sundu. 
Ancak Homeyni Belediye Başkanını tekrar eski görevine atadı. 

Kentin içinde ise, bazı önemli noktaları, bu arada Bahtiyar'ın Çalışma bürosunu koruyan askerlerin dışında, bir tek asker8 ve askeri araca rastlanmıyor. Bekleyiş havası hala sürüyor. 


RUSYA BAHTİYAR'LA İLİŞKİ KURMA» 
İSTEMİŞ 

Önceki gün yaptığı basın toplantısında bir açıklama yapan Başbakan Şahpur Bahtiyar, Sovyetler Birliği'nin, Sovyet Dışişleri Bakanı aracılığıyla kendisi ile görüşmek istediğini ancak, bunu kesinlikle reddettiğini açıkladı. 

Bilindiği gibi, Rusya, daha önce de Homeymi'yi desteklediğini açıklamış ve TUDEH partisi'de Ulusal Cepheyi Bahtiyar'a karşı silahlı mücadeleye cağırmıştı. 


İKİ ESKİ HÜKÜMET ÜYESİ TUTUKLANDI 
Eski İran hükümetlerinde görev almış bakanlardan ikisi Bahtiyar hükümetinin emriyle tutuklandı. Bakanların nüfuzlarını kötüye kullanmak ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklandıkları bildirildi. 
ABD'YE YAPILAN 
SİLAH 
SİPARİŞİNDEN VAZGEÇİLDİ 


Hikmet Çetin... 


(Baştarafı 1, Sayfada) söyledi. 

"Ekonomik ve sosyal Sorunların çözümüne partilerin farklı şekilde yaklâşmalârı farklı yöntemler önermeleri doğaldır. Rejimde, kurumlarda, haklarda, özgürlüklerde kısıntı yaparak bütün bunları önlemey: olanak yoktur, 

"Ülkemizdeki “olayla ra, akımları doğru teşhisler koyar: ve toplumun çağdaş eğilimleri doğrultusunda, demokratik hak ve özgürlükler çinde önlemler alarak d.ıruma sağlıklı bir biçimde hakim olunabilir. Bütün bu konularda yöntemler öneriler farklı da olsa, iki büyük parti arasında bir görüş birliğine varılması demokrasimiz açısından büyük yarar sağlayacaktr." 

Öte yandan Cumhuriyet Senatosundaki dünkü görüşmelerde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi görüşülerek kabul edildi. Görüşmeler sırasında yaptığı konuşmasında Devlet Bakanı Enver Akova 9457 
dönüm arazinin 3 milyon 
429 bin 551 lira bedelle 
kamulaştırıldığını söyledi. 


Anayasa Mahkemesi bütçesi de Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek kabul edildi. 


MERKEZ BURO 


ISTANBUL wnuosmaniye Cad iagalogii 
ETIEN] ie: 205 
İdare bel 26 54 37 


284 


ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi Şah tarafından bir süre ABD'ye yapılan silah siparişlerinin büyük bir kısmından vazgeçildiğini açıkladı. 

Siparişi durdurulan silahlar arasında Awacs 


erken yarı ve komuta uçakları , füzeler, savaş gemileri ve savaş uçakları bulunuyor, 

Bu arada, İran'ın bir ABD firmasına ihale ettiği büyük bir deniz üssünün inşasından da vazgeçildi. 


Homeyni Bahtiyar'la... 


(Baştarafı I. Sayfada) 


dört bir köşesinden gazeteciler vardı toplantıda. 


Ayetullah'ın konuşması kısa ve esas olarak Be- 


hişt-Zahra Mezarlığında yaptığı konuşmanın 


tekranydı. 


ı Homeyni İslam Cumhuriyetinin Anayasası- nın hazırlandığını, Devrimçi Konsey'in üyelerinin belirlendiğini veya Devrimci Konsey'in ya da Devrimci Konsey başkanının geçici hüküme - 


ti açıklayacağını söyledi. 


Basın toplantısının yapılacağı salonun dışı — na gazeteciler sabahın erken saatlerinde doluştular. 
Sabah saat 7 30'dan itibaren herkes sabırsızlıkla bekleşiyordu. Bütün gazeteciler teker teker üstleri aranarak içeri alındılar. Toplantı başladıktan sonrada güvenlik nedenleriyle kimsenin yerinden kalkmaması istendi. Salon arı kovanına benziyordu. Bir yanda ışıkçılar, televizy'n kameramanları, fotoğrafçılar toplanmıştı, diğer yerlere de gazetecileri oturttular. 

Homeyni yaptığı kısa konuşmadan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. 


ASKERLER 


Basın toplantısı sürerken binanın dışında da İran'ın dört bir yanından gelen büyük bir kitle gösteri yapmaya başladı. Basın toplantısının sona ermesinden sonra Homeyni cama çıkarak uzun süre halkı selamladı. "Yaşasın Homeyni", "Bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti" sloganları uzun süre devam etti. Bazı askerler" omuzlara alındı. Askerler "Homeyni biz senin askerleriniz"' sloganları atıyorlardı. Fenalık geçirenler avlunun bir köşesine serilen battaniye - lere yatırıldı. Ardından daha küçük gruplar kentin sokaklarında gösteri yaptılar. Gösteriler yasaklanmış olmasına rağmen hiç bir müdahale ol- 


madı. 


BBC'nin Farsça yayını bu basın toplantısım verdiği sırada kesildi, Bu kesilmenin ordu tarafından yapıldığı öne sürüldü. BBC'nin daha önce, Homeyni'uin mezarlıkta yaptığı konuşmayı veren Farsça yayını da kesilmişti. Bu arada Tahran radyo ve televizyonu, Homeyni'nin basın 


toplantısına yer verdi. 


HÜKÜMET ÇEKİLMELİ 


Ayetullah basın toplantısında "'bu hükümeti kabul edemeyiz, bu hükümet gayri-meşrudur ve çekilmelidir" görüşünü tekrarladı. 

Devrimci Konsey yada Başkanının geçici hükümeti açıklayacağını belirttikten sonra, Homeyni, Anayasanın hazırlandığını, referandumla anayasanın onaylanacağını ve bilahare seçimlere 


gidileceğini söyledi. 


Ardından gazeteciler Homeyni"ye pek çok soru yönelttiler. Devrimci Konsey'in üyelerinin 


ne zaman açıklanacağını 


soran gazetecileri, 


Ayetullah, "çok kısa bir süre içinde" diye ce- 


vapladı. 


“Bahtiyar'la görüşecek misiniz?" sorusuna, 


Homeyni, "Hayır. 


Bu 


ayri-meşru durumunu 


sürdürürse görüşme yeceğiz" dedi 


ŞİDDET YOLU 


Siyasi mücadele yeterli olmazsa, halkın ira- 


desine karşı 


çıkmakta 


israr ederlerse, silaha 


başvurmak zorunda kalacaklarını belirten Ho- 


meyni'ye, "Bahtiyar 


çekilmezse cihat 


mi o- 


lacak?" diye soruldu. Bunun üzerine Ayetullah “Biz bu meselenin şiddete dayanmadan çö- 


zülmesi için uğraşacağız. 
diği Bahtiyar, efendisi Şa 


merika'nın destekle- a yolundan giderek 


orduyu devreye sokarsa, başka yollara başvurmak zorunda kalacağız" dedi 

Bir başka soru da, Ordu ile ilişkiye geçip geçmeyecekleri konusunda soruldu. Ayetullah, bu yoldaki soruya, böyle görüşmelerin olduğunu, eğer gerekli olursa daha da sıkı ilişkilere gireceklerini belirtti ve "biz onların iyiliği için öğüt veriyoruz. Kabul ederlerse onlar için iyi olur, Çünkü ordu da halka aittir” dedi 

İslam Cumhuriyetinde dini azınlıkların durumunun ne olacağı soruldu. Homeyni, bunun üzerine de "'Biz onları kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Dini azınlıklara büyük bir saygımız var. 
Haklarına saygı gösteriyoruz. Biz devrik Şah'ın, bütün ulusa olduğu gibi, onlara da kötü davranmasından üzüntü duyuyoruz" dedi. 


ÜSS aday kayıtları bugün başlıyor 


ANKARA (THA) Üniversitelerarası Seçme Sınavı aday kayıtları bugün başlıyor. ÜSYM Başkanı Prof. Altan Günalp sınavlara giriş belgelerinin en gec 19 Şubata 


kadar doldurularak lise müdürlüklerine teşlim edilmesi gerektiğini belirtti Yurt dışındaki adaylar için ise kayıtlar 
16 Marta kadar devam 
edecek. 


0DTÜ'de 


> 


öğrenim yılı 


26 Şubatta başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Rektör Hasan Tan dönem'nde uzun süre kapanan Orta Doğu Teknik Üniv-rsitesine > 1978- 
79 öğrenim yılına 26 Şu- 


batta başlanıyor. Yeni yıln birinci devresi 16 
Haziranda sona erecek ve ikinci devre 6 Ağustosta başlayacak, 24 Kasımda bitecek. 


18 bin öğretmen ad çekme yoluyla 
çeşitli yerlere atandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Milli Eğitin Eakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda görev yapacak 18 bin dolayın- da öğretmenin görev yerleri dün ad çekme işlemleriyle belirlendi. 
İlkokullara atanacak öğretmenler Namık Kemal ilk 
Sarar ilkokulu ve Atatürk Lisesinde ad çektiler. 
Orta öğrenim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin ad cekme is- 


ANKARA BUROSU 


da IZMIR BUROSU 


ve ortaokulu, 


Meşni tiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel:25 3869 
452. Sok. Özgüler İşhanı 
No:25/3,Konâk Tel:25 25 54 

. ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 


Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17 493 


ianiai ise Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesinde yanıldı 

Ad çekme işlemlerine katılan 18 bin dolayın- 
daki öğretmenlerden 13 
bin 313'ü ilkokullarda, 5513'ü de orta dereteli okullarda görev aldı. 


KAYIP — Nüfus Hüviyet Cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. 

TUNCER AŞKAN 


ALMANYA 


Hohenstaufen 
Str.4 


Tel: 
0611/74 7038 


YURT DIŞI BUROLARI 


6 Frankfurt M/1| de Beauvais 


Ortak Bildiri yayınladılar YUNANİSTAN'DAKİ, TÜRKİYE'DEKİ VE KIBRIS'TAKİ MOSKOVA YANLISI 

PARTİLER, TOPLUMLARARASI GÖRÜŞMELERE KARŞI ÇIKTILAR 


LEFKOŞE (ÖZEL) 
Sahte TKP, Yunanistan ve Kıbrıs'taki Moskova yanlısı partilerle ortak bir bildiri yayınlayarak, Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin başlatılmasına karşı çıktı. 


Sovyet taraftarı üç 


Rusya,... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


ladığını bildirdi. 

Adının açıklanmasını istemeyen bir Sovyet diplomatı,. Sovyet hükümetinin bu konudaki görüşlerini ` yanstan bir mektubun, Washington' daki Sovyet Büyükelçisi Anatoli Dobrinin tarafından Cyrus Vance'ye iletildiğini belirtti. Mesajda, (o hegemonyacılığı kınayan bir maddenin de yer aldığı Çın- ABD ortak bildirisi hakkmda açıklama isteniyor. 

Diplomat, bu durumda Brejnev'in SALT f'yi imzalamak üzere Was hington'a gitme olasılığının iyiden iyiye zayıfladığıma işaret etti. 


Moskova Amerikan Enstitütüsü lideri de, Moskova'da Amerikalı 


gazeteciler ile yaptığı bir görüşmede "'Çin vetkilisinin Sovyetler Birliği'ne saldırıları Amerikalıları, Çin'le kurulacak ittifakın, yumuşama ilişkilerine sağlıklı bir alternatif olduğuna inandırma amacını güdüyor" dedi PRAVDA: "BİLDİRİDE ANTİ-SOVYETİZM YAPILIYOR" 


Sovyetler Birliği "Komünist" Partisi Resmi yayın organı Pravda gazetesi, Deng Siao-ping'in ABD gezisi s'rasında yayınlanan Çin-ABD ortak bildirisine şiddetle saldırdı we bildiride açıkça anti sovyetizm yapıldığını yazdı, 

Deng'in Sovyetler Birliği hakkında söylediği sözlere ABD'nin sessiz kalmasının altında çok şeyler yattığını belirten Pravda gazetesi, Sovyetler Birliği'nin bu olaya ilişkin tepkisini şöyle ifade etti: Sovyetler Birliği, Pekinli misafirin Washington ve diğer ABD şehirlerinde Sovyetler Birliği'ne yaptığı iftiralara, ABD yetkililerinin, Kongre adamlarının ve basının verdiği büyük öneme göz yummayacaktır." 


KİSSİNGER'İN SERT TEPKİSİ 
Çin-ABD ortak bildirisi konusunda Moskova' nn gösterdiği tepkiler üzerine bir demeç veren ABD eski Dışişleri Bakanı Kissinger, "Moskova ile ulusal ilişkilerimizi, ulusal çıkarlarımız yönün- de düzenlemeli ve hiç bir ülkenin, hangi anlaşmayı imzalayacağımıza karışmasına izin vermemeliyiz" dedi 
DENG'İN GEZİSİ SÜRÜYOR 


Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Deng Siaoping, Georgia Eyaletinin Atlanta Kentinden, Teksas Eyaletinin Houston kentine geldi. Houston kentinde gazete yazıişleri müdürleri ve sahipleri ile görüşen Deng 

Siao-ping ABD içindeki gezisine devam edecek. 

Kentte gazetecilerin sorduğu çeşitli soruları cevaplayan Deng Siaoping Demokratık Kamboçya hükiimetinin kukla yönetime karşı büyük bir direniş gösterdiğini, Pol Pot yönetiminin izlediği politika ile bütünüyle hemfikir olmamakla birlikte, Kamboçya'nın bağımsızlığı için yürütülen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini söyledi. 

Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua'da sorulan bir soruya cevap vererek, Mao Zedung'un dul eşi ve Dörtlü Çete şeflerin- den Çiang Çeng'in yaşadığını ve Pekin'de gözaltında tutulduğunu açıktadı. 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 
11 rüe Jean Josaphat 
1030 Bruxelles 
75005 Paris Tel:00322 
1el:03 34602 -215 4560 


partinin ortak bildirisin- de Kıbrıs sorununun uluslararası bir konferans- ta ele alınması istendi. 
Ortak bildiride ayrıca, başlatılmaya çalışılan toplumlararası görüşmelere de karşı çıkılarak, çözümün bu yolla sağlanamayacağı öne sürüldü. 

Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği 4 yıldan beri Kıbrıs'ta taraf olabilmek amacıyla sorunun uluslararası forumlarda ele alınmasını savunuyor ve iki toplumun başbaşa görüşmelerine karşı çnu- 


yordu. Sovyetler yılbaşından bu yana görüşmelerin başlatılması çabalarının yoğunlaşmasına paralel olarak, "başbaşa" çözümü engelleme faaliyetlerini artırmışlardı. 
Kıbrıs Rum kesimindeki Sovyet yanlısı AKEL Partisi yöneticileri Moskova" ya giderek, Sovyet liderlerine gelişmelerle ilgili bilgi vermişlerdi. AKEL'- le Sovyet yöneticileri arasında imzalanan ortak bildiride de uluslararası konferans tezi tekrarlan mişti. 


Elekdağ ve Teodoropulos, Perşembe günü Ankara'da biraraya geliyor 


ANKARA (ÖZEL; 


Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlar Genel Sekreterleri Şükrü Elekdağ ve Byron Teodoropulos Perşembe günü Ankara'da biraraya geliyor. 

İki Genel Sekreter'in zaman zaman biraraya gelerek teknik düzeydeki kıta sahanlığı görüşmele rinin sonuçlarını değerlendirmeleri | şgecen yil Ecevit -Karamanlis zirve sinde o kararlaştırılmıştı Mayıs 1975'de Çağlayan Bitsios görüsmesinden sonra, Bern Düyükelçimi" Suat Bilge ve Yunanıstan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Yani Junis başkanlığındaki teknik heyetler arasmda sürdürülen Ege Kıta Sa hanlığı görüşmelerinin sonuncusu da 9 Ocak'ta Viyana'da yapılmıştı. 

Viyana Kıta Sahanlığı 


görüsmelerinde olumlu bir gelişme sağlanamaması üzerine gözler şimdi Elekdağ -Teodoropulos görüşmesine çevrildi. Genel Sekreterlerin toplantsının gündeminde son Viyana görüşmesi, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesi ve Türkiye'ye yapılacak askeri yardım konuları bulunuyor. 


ECEVİT-KARAMANLİS 
ZİR VESİ İÇİN ADIM 


Elekdağ -Teodoropulos görüşmelerinin Türkiye ve Yunanistan, Dışişleri Bakanlan Gündüz ökçün ve Yorgo Rallis'in tekrar biraraya gelmeleri bakımından da önemli olduğu bildiriliyor. Bu görüşmenin aynı zamanda yeni bir Ecevit-Karamanlis zirvesi yolunda bir adım olabileceği belirtili yor. 


“TKP nin Sesi” şimdi de 


11’ lereh 


İSTANBUL (ÖZEL) “TKP'nin Sesi Radyosu" 31 Ocak akşamı yaptığı yorumda, hükümet içindeki duruma değinerek, ll'lere şiddetli bir hücum yöneltti. 
“TKP'nin Sesi" bağımsız bakanları "hükümet içindeki Truva atları"' olarak niteledi ve "CHP sağ kanat yöneticilerinin emperyalizme ve yerli işbirlikçi tekellerin hizmetin- de olduğunu" söyledi. 
“TKP'nin Sesi" son siyasi durumu değerlendirirken görüşlerini şöyle açıkladı: 


"Militaristliğin ön plana çıkmasından yararlanan Truva atları, Demirel ve Türkeş'in direktifleri doğrultusunda Başbakana baskı yapmaya kalkıştılar. Sıkıyönetim komutanlıklarının, demokratik özgürlüklere karşı daha sert baskıda bulunması ve yurtsever uzmanların görevlerinden uzaklaştırılmasını istediler. 
Hatta bağımsızlardan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, işbirlikçi tekelci güçlerin Ankara toplanlısında yaptığı konuşmasında, Berkerlere, Koclara, TÜSİAD'da 


firması 


Traktör Firmasının 


liradan satılacak. 


lyor. 


İSVEÇ HOLLANDA 
Luna 

kargatan SX 

11358 Bildi 53 
Stokholm Utrech 

Tel: 30 56 39 İ Ted: 314761 


Massey-Ferguson 


zam yaptı 


: Massey Ferguson Firması hükümete zam talebi ile yaptığı başvuruya 45 gün içinde bir cevap verilmeyince, Türk Parası Koruma Kanunun- daki bir boşluktan yararlanarak traktöre kendiliğinden zam uygulamasına başladı. 


daha önceden 227 bin liradan satılan 135 tip MF traktör 294 bin 810 liradan, 313 bin liradan satılan 165 tip MF traktör de 383 bin 410 


Öte yandan 135 tip MF traktörleri halen piyasada 350 bin liraya kadar karaborsadan satı- 


Hükümet yetkililerinin son zam ka d sessiz kaldığı da kaydediliyor. ii 


ücum etti 


kümelenen büyük vurgunculara hükümet olarak her türlü kolaylığı sağlayacaklarına söz verdi. 


""Narinler, Koçlar, Berkerler bütün bu istemlerini, ekonomiyi 


canlandırma örtüsü altında ileri sürüyorlar, IMF' nin ve son olarak da OECD'nin Türkiye üzerindeki baskıları da bu yöndedir. Emperyalist ülkeler Guadeloupe'de aldıkları köleleştirici kararları ülkemizdeki işbirlikçileri TÜSİAD patronları kanalıyla uygulamaya çalışıyorlar. 
“CHP sağ kanat yöneticileri tutarsız politikalarıyla ve hükümetteki Truva atlarının yardımıyla emperyalizm ve işbirlikçi tekellerin hizmetin- de bir eylem yürütüyor. 
Ekonomik sorunlarda başarısızlığa batan ve debelenen hükümet izlediği sözde demokratik sol politikasıyla halka, ilerci güçlere karşı saldırya girişmiş, anti-demokratik uygulamalarda daha ileri gitmiştir. Sıkıyönetim öncesinde İGD' ye karşı açılan baskı kampanyası, Sıkıyönetim koşullarında daha da yoğunlaşmıştır.” 


traktöre 


İZMİR (OZEL) 


yeni uygulamasına göre 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ABONE ÜCRETLERİ 


Enver Akova: 


"Refor mümkün araziyi kir 


m yapmak değil, biz aya verme 


yoluna gidiyoruz" 


e Akova, müsteşarlık bünyesinde parti ayrımı yapmanın yanlış olduğunu savundu © Bakan Akova, gazetemizde 


yayınlanan haberle 


maksatlı olduğunu i 


ANKARA (ÖZEL) 
Devlet Bakanı Enver Akova Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının hesaplarının Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada bir bölgede veya ilde toprak reformu yapılabilmesi için o bölgedeki tapulama ve kadostro işlemlerinin tamamlanmasının şart olduğunu savunarak, 'Tapulama ve kadastro işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle toprağı dağıtamıyoruz. 
Bunun yerine toprakları kiraya verme yoluna gidiyoruz" dedi 

Akova toprakların kiraya verilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: 

“Polatlı (o Beylikköprü köyünde 5544 dönüm toprağı 342 bin lire kar şılığında 163 aileye kiraladık. Ankara Dikmen'de 
5926 dönüm toprağı 257 
bin lira karşılığında 
116 aileye, Tekirdağ Hay 
raboludaki 6466 dönüm 
toprağı ise 1 milyon 210 
bin lira karşılığında 241 
aileye kiraya verdik." 

Urfa bölgesinde ise 
358 bin dönüm toprağın 
12 milyon 700 bin lira 
karşılığında 1989 aileye kiraladıklarını belirten Akova, 1978 yılı içinde toplam olarak 376 bin 
447 dönüm toprağı toplam 14 milyon bin lira karşılığında 9 aileye verildiğini açıkladı 

Akova, tarım nüfusun- dan topraktan pay alamayan ailelerin sanayi bölgelerine aktarılması görüşünü tekrarlayarak Türkiye'deki toplam toprağın topraksız ailelerin ihtiyacına cevap vermekten uzak olduğunu iddia etti, 

Devlet Bakanı Enver Akova gazetemizde çıkan Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı fonun- dan MHP'ye 700 milyon lira aktarıldığı ve toprak reformunun uygulanması sırasında MHP'lilerin görevlendirildiği eklindeki haberlerimizin yalan oldu- 


Gazeteci 
Cengiz Polatkan” öldürenler bugün 

yargılanıyor 


ANKARA (ÖZEL) Gazeteci Cengiz Polatkan'ı öldürmekten sanık beş kişinin yargılanmasına Ankara Altıncı Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlanıyor. 

Olayın sanıklarından Sadettin (o Büyükhanlılar Aliyar Akbaş, Tufan ve Mustafa Kürekçi halen tutuklu olarak cezaevinde bulunuyorlar. 
Altan Meydan isimli şahıs ise tutuksuz olarak yargılanıyor. 

Sanıkların faili gayri muayyen şekilde adam öldürmek suçuyla 8 ila 
15 yıl arasında değişen 
ağır hapis cezası ile yargılanacakları bildirildi 


Libya Başbakanı Etyopya ya gitti 


PARÍS (AA) 
Başbakanı Ab- 
Callud ziyaret Etyopya'ya git- 


Libya düsselam amacıyla ti 

Libya Haber Ajansı Jana, Libya Başbakunı ve Halk Kongresi Genel Sekreterlik üyesi Abdüsselam Callud'un Etyopya'ya gitmek üzere önceki gün Trablus'tan ayrıldığını bildirdi. 

Jana Ajansı, Callud' un Etyopya'ya kısa bir ziyaret yapacağını belirtti, ancak ziyaretin süresi ya da amacı hakkında bir bilgi vermedi. 


İLAN TARİFESİ 


rin yanlış ve iddia etti 


ğunu öne sürdü ve "Devlet memuru partizan Olamaz. Müsteşarlık teşkilatında kimler çalışıyor, kimin ne düşündüğünü söylemek, açıklamak yanlıştır. Bu konuda son günlerde bazı gazetelerde çıkan haberler doğru değildir. Müsteşarlık hesaplarının denetimden kaçırıldığı iftiradır. Teşkilatın içinde partizanlık yapılmaması için hassasiyetle çalışıyorum. Göreve geldiğim günden sonra 111 kişinin işine son verdim. Bu konuda sayın senatörlerin bilgileri varsa, bana iletsinler. 
Gerekeni yapacağım. Bunun dışında yapılan yayınlar maksatlıdır iftiradır" dedi. 


İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı, 

Hergün 

gazetesinin iddialarını yalanladı 


İSTANBUL 

Birinci Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı güvenlik kuvvetlerinin 28 Ocak. ile 
4 Şubat tarihleri arasındaki faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Hava Pilot Kurmay Albay Fikret Kaya'nın imzasıyla yayınlanan açıklamada şu bilgiler veriliyor: 

28 Ocak 1979 günün- 
den 4 Şubat 1979 günü- ne kadar sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerince 68 
kişi çeşitli suçlardan gözaltına alındı. 34 kişi hakkında sıkıyönetim askeri 


mahkemesince tutuklama kararı verildi. 
Sıkıyönetim askeri 

mahkemesinde toplam 


29 dava ele alındı ve 
aynı süre içinde sıkıyönetim askeri mahkemesince 5 dava karara bağlandı. 


İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının açıklamasında ayrıca taam- 


müden adam öldiirmek, patlayıcı madde atmak ve tehdit suçlarından sanık olarak yakalanan Recep Öztürk'ün emniyet müdürlüğünde dövüldüğü- ne dair iddiaların araştırıldığı ve yapılan tetkik ve tahkikat sonucu böyle bir durumun olmadığı bildiriliyor. Bu konuyla ilgili olarak ayrıca şöyle deniyor: 

"Hergün gazetesinde Recep Öztürk'e âit olduğundan bahisle yayınlanan mektup örneğindeki imza ile sanığın mevcut yazı ve imzaları arasında bir benzerlik bulunmadığı da yaptırılan ekspertiz incelemesi sonucu ortaya çikmiş bulunmaktadır.. 

Açıklamada Öztürk'ün halen sıkıyönetim askeri mahkemesince tutuklar» mış bulunduğu da belirtildi. 


Buca Cezaevinden 
3 tutuklu kaçtı 


, O İZMİR (THA) Silahlı soygun, gasp, tedhiş ve sabotaj suçlarından tutuklu THKP-C Eylem Birliği adlı örgütün üyesi oldukları öne sürülen üç kişi dün iki gardiyanı koğuşa kapayarak Buca cezaevinden kaçtılar. 

Cezaevinden Kaçanların adlarının Mehmet Avcı, Mehmet Göğüs ve Muzaffer Berken oldukları bildirildi. 


[T 


«Hastanın akli durumu, kendisinin özel bir psikiyatri kliniğinde tedavi edilmesini gerektirmektedir. Çünkü hastanın sahip olduğu paranoid reform fikirleri istikrarlı bir karakter gös termektedir ve hastanın davranışlarına temel olmaktadır..." 


on muayenesinden anlaşıldığına göre, hasta dışa karşı normal davranmak ve egemen koşul. 
lara tabi olmakla birlikte, bazı olguları patolojik (hastalıklı) bir biçimde yorumlama eğilimi, kondi akli dengesizliğini örtbas etme eğilimi vardır..." 


“ülkede halkın ezildigi düşüncesi akıl ve mantık dişidir. Bu yüzden hasta şizofrendir..." 


Gerçek ve adalet uğruna mücadele düşüncesi, en çok paranoid yapıdaki insanlarda görülmektedir...” 


Yıl 1968. Bir ülkenin ünlü meydanında, başka bir ülkeye yapılan saldırı protesto edilmektedir. 
Gizli polis ajanları bas kın yapar. Bir kadın, kucağında üç aylık bebeğiy- le tutuklanır. Suç: Devlet ve toplum düzeni hakkında iftira ve yalana dayanan iddialar yaymak. Karar: Sanığın eylemini siyasi nedenlerle izah etmeye çalışması, ruhi durumunu kontrol etmek gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden psikiyatri kliniğine sevki. 


Psikiyatri kliniğinin mahkemeye sunduğu rapor: "Başka bir ülkeye girilmesini (o saldırganlık eylemi olarak görmek, akli denge bozukluğuna işarettir. Hasta, yavaş yavaş şizofreni sürecine girmektedir..." 


Gene sözkonusu ülkede, resmi devlet ideolojisinden ayrı düşünceier taşıdığı bilinen bir “paranoyak ve şizofrenik" avdın. sabahın 


merkezdeki odalarda sorguya çekilir 


hükümetine sunulur. 


Fotoğrafta, Sovyet gizli polis ve dı 


KGB'YE GÖRE: 


«Rusya'da halkın ezildiğini söyleyen, akıl hastasıdır» 


© PS/KİYATRİ KLİNİĞİ RAPORU: «Başka bir ülkeye girilmesini saldırganlık eylemi olarak görmek, akli denge bozukluğuna işarettir. Hasta, yavaş yavaş şizofreni sürecine girmektedir» 


NX, v 


Ax 


Çekoslovakya'nın 1968 yılında Sovytt ve 5 varşova Paktı üyesi silahlı kuvvetleriyle işgal 


edilmesini protesto eden bir grup Sovyet vatandaşına konan teşhis: Akıl hastası. Sovyet Hükümetini protesto ettikleri için mahkeme tutukluları normal uygulama olarak Psikiyatri 


kliniği » 


gönderir. KGB yönetimindeki kliniğin raporu: eylemi olarak görmek, akıl bozukluğuna işarettir" 


“akıl tedavisine tabi tutulmaları" olacaktır. 


“Bir ülkeye girilmesini saldırganlık - Mahkeme karan, protestocuların sürekli 


Dünyanın çeşitli bölgeleri ve denizlerinde casusluk yapmak için özel olarak yapılmış ve dünyada bir eşi daha bulunmayan Yuri Gagarin casusluk gemisi yukarda fotoğrafta görülüyor. 24 
saat yüzlerce teknisyen ve uzmanın görev yaptığı gemi, geçen ay Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazlarından Akdeniz'e açıldı. Gemi en modern radar gözetleme ve dinleme eloktronik cihazlarıyla donatılı bulunuyor. 


erken saatlerinde gizli polis ve casusluk elemanlarınca evinden alınır, önce gizli polis yönetimindeki "psikiyatri kliniğine", arkasından da mahkemeye çıkartılır. 


Bu ülkede resmi dev- 


let ideolojisi dışına dü- 


şenler veya düştüğü sanılan herkes, gizli polisin 


altındadır. İzlenir, telefonları dinlenir, görüştüğü şahıslar saptanır. Üstelik bu insanlar da izlenir. Onların görüştükleri insanların da peşine gizli polis düşmüştü 


Casuslar... Casuslar... 
Yıl 1971. İngiltere bir 


denetimi 


ülkenin bütün diplomatik 


temsilcilerini, toplam 
105 kişiyi, casusluk 
yaptıkları gerekçesiyle 


sınır dışı etmektedir. Gene aynı ülkenin bir temsilcisi, 1973 de Paris' teki bir sergiden bir giroskop ve bir laser ışınları aleti çalarken suçüstü yakalanır ve casus luktan dolayı ülkeden ko- 


SABOTAJ 
DAİRESİ: 


«Dış 


ülkelerde iç kargaşalık yaratmak, terör olaylarını 


körüklemek, 


sabotajlar düzenlemek» 


vulur. Gene aynı ülkenin 
150 casusu, son üç yıl i- 


çinde Latin Amerika ülkelerinden kovulmuştur. 


Yıl 1978. Kuzey Yemen Devlet Başkanına gönderilen bir paket bomba patlar. Ülke karışır. Darbe teşebbüsü başarıya ulaşamaz. Bomba ve darbe planını Güney Yemen'de üstlenen bir süper devletin casusları yapmışlardır. Amaçları Kuzey Yemen'i de denetimleri altına almaktır. 


Kimdir bu? 


Ülke içinde aydınları izleyen, devletin resmi düşüncesinden farklı görüşler taşıyan herkesi “akli dengesi bozuk", “delidir diyerek kendi yönelimi altındaki “psikiyatri klinikleri"'ne kapatan, halk üzerinde gizli ve açık terör uygulayan ve bütün dünyada yıkıcılık faaliyetleri yürüten bu örgüt, KGB'dir. KGB, Rusça Devlet Güvenliği Komitesinin kısaltılmış adıdır. İçte ve dışta amansız bir gizli polis ve casusluk örgütüdür. 


KGB, Kruşçef'in iktidarı ele geçirmesinden hemen sonra, 1954 yılında bugünkü şekliyle kuruldu. Her geçen güri güçlendi ve bugün birkaç yüzbin ajan çalıştıran dev bir casusluk örgütü durumuna geldi. KGB, cumhuriyetleri, bölgeleri ve 


; casusluk örgütünün beyni sayılan merkez bina, Moskova'nın Dzerjinski Meydanındadır. KGB-şefi Andropov ve yardımcıları bu merkezden KGB'nin ülke içi ve dışı operasyonlarını yönetirler. Sovyet rejimi muhalifleri de KGB-polisleri tarafından tutuklandıktan sonra, önce doğrudan bu misafir" edilir. Bütün dünya çapında örgülü olan KGB, ajanlamın gönderdikleri raporlar burada değerlendirilir, Brejnev 


Rejim muhaliflerine "akıl hastası'' muamelesi yapılan ve 


KGB'nin yönetimi altında bulunan “Psikiyatri kliniklerinde" çekilen bir fotoğraf. Moskova'da bulunan Kaşkenco kliniğinde gizlice çekilen fotoğrafta, KGB'nin akıl hastası olarak ilan ettiği bir rejim muhalifine elektro-şok uygulanmaktadır. Elekiro-şok uygulaması oldukça yaygındır. Elektroşok'un yanı sıra, rejim muhaliflerine vücudu harap eden, sinirleri hırpalayan çeşitli ilaç tedavileri de, tutukluyu çökertmek için kullanılan diğer zoraki tedavi yöntemleridir. 


belediyeleriyle bütün Rusya'yı örümcek ağı gibi kaplamanın yanı sıra, dış ülkelerde ve uluslararası örgütlerde de çok geniş bir casusluk şebekesine sahiptir. 


Yıkıcılık, sabotaj ve 


darbeler... 


KGB'nin başlıca görevlerinden biri, *Sovyet halkı ve bütün azınlık milliyetler üzerindeki Brejnev'in diktatörlüğünü korumak ve kollamaktır. 
Öte yandan Sovyet casusluk örgütünün dış ülkelerdeki görevlerini şu bölümlere ayırmak mümkündür: 


1. SİYASİ İSTİHBA-RAT: "Hedef ülkelerin" hükümetlerinin aldıkları bütün kararları inceler, hükümetler arasındaki an- 


laşmaları yorumlar ve Kremlin'e bilgi verir. 
KGB'nin yaptığı siyasi 


istihbaratın başlıca kaynakları arasında, elçiler, diplomatlar, dışişleri bakanlıklarının şifre katipleri, sekreterleri, yüksek devlet kademelerindeki bürokratları, bakanların özel sekreterleri ve yüksek kademelerdeki politikacılar vardır. KGB ajanları, yabancı yüksek memurların okul çağların- dan itibaren karakterleri, zayıf yönleri, düşkünlükleri, özel yaşamları ve arkadaşlıkları hakkında geniş bilgi toplarlar. Bütün bunları tahlil ederek, kurbanlarına uygun bir şekilde yaklaşır ve ondan bilgi sızdırırlar. Gerektiğin- de, yukarıda saydığımız yabancı önemli şahsiyetler arasından ajan bulur veya aralarına ajan yerleştirirler. Toplanan bilgiler raporlar halinde Kremlin'e iletilir. 


2. ASKERİ İSTİHBA-RAT: KGB, Rusya dışındaki bütün ülkelerin askeri durumları hakkında bilgi toplar. Askeri istihbarat ve casusluk alanın- daki faaliyeti, esas olarak Rus Askeri İstihbarat Örgütü GRU yürütür ve yönlendirir. Ancak KGB de bu alanda faaliyet gösterir. Yabancı ülke ordularının, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin nitelik ve nicelik bakımından durumları makineleşme, hareket kabiliyetleri, ateş güçleri, teknik ilerleme ve modernlik dereceleri, seferberlik planları hakkında bilgi toplar. Yabancı silah sanayilerinin üretim kapasitelerini öğ- 


renmeye çalışır, Bu amaçla, ordulardan, generaller ve çeşitli kademelerden subaylar elde eder, İsviçre'de KGB'ye bilgi verdiği saptanafP ve 8 yıl hapis cezasına çarptırılan General Jeanmarie, Rus casusluk örgütünün yıkıcılık faaliyetine bu alanda çok canlı bir örnektir. 


Sovyet casusları silahlanma alanında muhtemel gelişmeleri ve yeni silah yapımlarını izler. 
Bunlar hakkında bilgi toplamaya çalışır ve yeni keşifler daha plan ve taslak safhasındayken bile bunları çalmaya ve Rus silahlanma uzmanlarının ve savaş sanayini yönlendiren “bilim adamları"- nın masasina koymaya çalışır. Böylece yeni sila- 


lere dayalı ve rakam olarak ifade edilmiş 


BUTUN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


© KGE: 
«Gerçek ve adalet uğruna mücadele düşüncesi en çok saldırgan insanlarda görülür» 


Moskoyxa'da rejime karşı olanlara deli msamelesinin yapılması görüşünü ortaya atan ve psikiyatri klinikleri uygulamasını Rusya'da Kruşçef zamanında geliştiren Andrey Sinyeşnevski, 


hı Rusya'nın daha önceden yapmasına ve silahlanmada öne geçmesine hizmet eder. 


3. EKONOMİK CA-SUSLUK: KGB, yabancı ülke ekonomilerini güçlü 


ve zayıf yanlarıyla inceler. Sovyet hegemonyası- nın ve yayılmasının ekonomik alanda gerçekleşmesi içinbu gereklidir. 
Moskova bu bilgileri değerlendirerek, hem ülkeleri çeşitli ekonomik kıs- 


İÜ m ingiltere'de Rusya hesabına casusluk yaparken yakalanan bir KGB casusunda cle geçirilen ve Moskova KGB merkezi ile haberleşmede kullanılan şifre kitapçığı. Şifreler, belli kelime 


Aynı Sovvet casusunda diğer gizli haberleşme 


cihazları da cle gecirilmiştir. KGB, dünyanın hemen her yerinde elde ettiği casuslarla, hedef aldığı “'keler hakkında sadece bilgi toplamakla kalmıyor, aynı zamanda yıkıcı faaliyetler 


de örgütlüyor. 


kaçlar arasına alır, hem de muazzam kâr elde eder. Ekonomik bağımlılık yaratarak, bu ülkeleri askeri ve siyasi bakımdan da nüfuz bölgesine dahil etmeyi amaçlayan siyaset izler. 


4.SANAYİ CASUS- 
LUĞU: Sanayileşmiş Bat ülkelerinde yapılan yeni teknolojik buluşları ve üretim sırlarını çalmak, bunlar hakkında bilgi edinmek de KGB'nin görev alanındadır. Gerektiğinde bilim adamlarını, yeni keşifler üzerinde çalışanları Rusya'ya getirmeye çalışır. 


5. YABANCI ÜLKE-LERİN KARARINA TE-SIR ETMEK: Yabancı ülkelerin parlamento, devlet kademeleri veya konseylerinde bulunan casusları vasıtasıyla, alınacak kararlara Rusya lehine tesir etmeye çalışır, Bunun için rüşvet ve şantaj başta olmak üzere, her türlü araca başvurur. 


6. YANLIŞ 
LER h 


BİLGİ- 

VERMEK: Sovyet metinin planları, siyasetleri ve özellikle amaçları hakkında yanlış bilgiler ve haberler yayar ve böylece dünyayı veya ilgili hükümetleri yanıltmaya, aldatmaya ve Rusya lehine kararlar aldırmaya çalışır. 


7. YIKICILIK VE SA-BOTAJ: Diş ülkelerde iç kargaşalığı artırarak, şiddet ve terör olaylarını körüklemek, kışkırtmak, ülkeyi bunalıma sürüklemek, sabotajlar düzenlemek. 


8. DARBELER: Çeşitli ülkelerde, Rusya'dan beslenen siyasi mihrakları veya ordu içindeki Rus yanlısı subayları, yönetimi ele almaları için desteklemek. Bizzat darbe hazırlıklarını yürütmek. 


Bu yazı dizimizin daha sonraki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklayacağımız gibi, KGB'nin görevi Rusya'da bütün fikir ve düşünce hayatını kontrol etmekten, din ądamları arasına casuslar yerleştirmeye; Rusya içinde ve dışında yalan haber yaymaktan, sabotajlara ve panzehiri bilinmeyen zehirler imal etmeye; adam tutuklamak ve işkence etmekten adam öldürmeye kadar hemen hemen akla gelen bütün alanları kapsamaktadır. 


YARIN: 
Bir casusluk örgütünün 


anatomisi 


